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ANKAPARK: Ankara Seramik fayans üretiminden Prof. Dr. Ahmet Saltık: turizminin geleceği mi? F-35 uçak motoru üretimine “Şehir hastaneleri Çöpe atılan 2 milyar TL mi? Türkiye'nin gururu: KALE büyük bir talandır.” 


Ekonomik Güç dergisini neden çıkarıyoruz? 


konomik Güç dergisini hazırlarken Türkiye'yle eş zamanlı olarak dünya ekonomisinin gündemini, 

öne çıkan konuları, tartışmaları ve bilgi akışını da izliyorum. Ve ne zaman dünyada olup biteni izlesem, kulak kabartsam veya içine dalsam bir burukluk kaplıyor beni. Sizce bu neden olabilir? Yanıtını hemen vereyim. Dünya ekonomisini ele alan, inceleyen ve yönlendiren birçok yabancı medya kuruluşunun o kadar zengin bir içeriği, haber ve analiz alanı var ki Türkiye medyasıyla kıyaslayınca ister istemez hayıflanıyorum. Burada özellikle ABD, Avrupa, Japonya ve Çin'de etkinlik gösteren medya kuruluşlarını kastettiğimi söylersem şaşırmazsınız sanıyorum. Habercilik dışında başka bir alanda çalışıyor ve işinizde belli bir olgunluğa erişmişseniz benzer bir durumu sizin de yaşadığınızdan eminim. 


Bu dergiyi çıkarırken kendime birçok konuda “Neden?” diye sormuşumdur. Neden dergide şu konuyu ele almıyoruz? Neden şu kişiyle söyleşi yapmıyorum? Neden grafik tasarımında değişikliğe gitmiyoruz? Bunun gibi defalarca “Neden?” diye başlayan sorular sordum. Ancak hiçbir zaman, şu soruyu sormadım. “Neden bu dergiyi çıkarıyorum?” Bu sorunun yanıtı çok açık ve beni tümüyle ikna edici: Bu dergiye büyük bir gereksinim var. Neden mi? Çünkü Türkiye'de kamuoyuna sunulan ekonomi haberleri hem içerik hem de işleniş bakımından çoğunlukla yetersiz, acemice ve derinliksiz. 


Türkiye'de ekonomi haberciliğinin temel sorunu ekonomi eğitimi almamış, ileri düzeyde yabancı dil bilmeyen ve dolayısıyla dünya ekonomisini, yabancı haber ajanslarını ve uluslararası ekonomi örgütleri ile uzmanlık kuruluşlarının araştırma raporlarını izlemeyen muhabirlerdir. Ekonomik Güç dergisinin varoluşunun nedenlerinden birisi de bu büyük eksikliği gidermektir. Sorunun özünde dış dünyayı izlemekten çok daha ötede ekonominin ne olduğunu bilmek yatıyor. Ekonomi eğitimi de bu işe yarıyor. Tıp eğitimi almamış biri ne kadar doktor olabilirse, ekonomi eğitimi almamış veya bu alanda özel çabalarıyla kendisini yetiştirmemiş birisi de ekonomi alanında o denli zengin bilgi dağarcığına, yetkin öngörülere ve 


sağlıklı analizlere sahip olabilir! 
Onur Zafer Ceylan 
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Vergi Cennetlerine Akan Servetten Türkiye'nin Vergi Kaybı 2017 Bütçe Açığının 


En Az2 Katı! 
Onur Zafer Ceylan 


SpaceX'i ei Tesla' ya a Uçuruyor: ELON 


003 yılının Temmuz ayında Martin Eberhard ve 
Marc Tarpenning adında orta yaşlarda iki girişimci ABD'nin ileri teknoloji tasarım ve üretim merkezi Silikon Vadisi'nde Tesla Motor adlı ilk otomobil şirketini kurduğunda bu haberi duyan ve kendilerini tanıyan neredeyse herkes çok şaşırmıştı. Çünkü bu iki adam 1997 yılında NuvoMed- ya adlı bir şirket kurup Roket ekitap adında ABD'nin ilk e-kitap okuyucularından birisini üretmiş ve üç yıl içinde on binlerce satış gerçekleştirerek şirketi 187 milyon dolara Gemstar adlı bir başka şirkete satmıştı. Martin Eberhard'ın bir elektrik mühendisi, Marc Tarpenning'in ise bilgisayar mühendisi ve her ikisinin de spor otomobillere düşkün iki adam olduğunu bilen yakın çevresi içinse Tesla'nın kuruluşu son derece doğal, beklenen bir gelişmeydi. 


Ertesi yıl Ebarhard ve Tarpenning, 33 yaşında olmasına rağmen iş yaşamında oldukça büyük başarılara imza atan Elon Musk adında bir işadamını Tesla'ya ortak olarak aldı. Güney Afrika kökenli Musk, henüz 12 yaşında programlama dili öğrenerek Basic tabanlı, Blastar adlı kendi ürettiği bilgisayar oyununu PC ve İşyeri Teknolojisi adlı bir dergiye 500 dolara satmıştı. Musk, üniversite eğitimi için önce Kanada'ya, ardından ABD'ye yerleşmişti. Pensilvanya Üniversitesinden fizik, Wharton İşletme Okulu'ndan ekonomi alanında lisans diploması alan Elon Musk, üniversite yıllarında dünyanın ve insanlığın geleceğini en çok etkileyebilecek sorunların ne olduğunu düşünüyordu. Sürdürülebilir taşımacılık ve enerji üretiminin yaşadığımız yüzyılda karşılaşacağımız en büyük sorunlar olduğu düşüncesi işte bu 


dönemde doğmuştu. Musk daha sonra, dünyanın ve ABD'nin en saygın okullarından Stanford Üniversitesi'nde uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanlarında doktora yapmak üzere 1995 
yılında Kaliforniya'ya yerleşti. 
Ancak, doktoraya başladıktan yalnızca iki gün sonra eğitimine son verdi. Çünkü kendisini akademik dünyaya değil, Stanford Üniversitesi'nin de içinde yer aldığı Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketlerinin dünyasına ait hissediyordu. 


Elon Musk Stanford'dan ayrılır ayrılmaz Silikon Vadisi merkezli bir melek yatırımcı grubun- dan aldığı fonla Zip2 adlı web yazılım şirketini kurdu. İnternet üzerinde göz atılan bir şehir rehberi geliştirip New York Times ve Chicago Tribune gibi gazetelere pazarlamıştı. 1999'da Compag'a satılan Zip2'den Musk'ın 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hesabına yatan para 22 milyon dolar oldu. Elon Musk aynı yıl dünyanın ilk internet bankalarından birisi olan X.com'u kurdu. 
Ertesi yıl şirketi, internetten para transferi ve ödeme hizmeti sunan PayPal'in üretici firması Confinity'le birleşti ve ortaklaşa kurulan bu şirket bir süre sonra adını PayPal olarak değiştirdi. 
Kaliforniya'da bulunan, çokuluslu e-ticaret şirketi eBay, 2002 
yılında PayPal'i 1,5 milyar dolara satın aldığında “011,7 payla en büyük hissedar olan Elon Musk bu satıştan 165 milyon dolar kazanmıştı. 


SpaceX'in eşsiz başarısı 


Sektörden sektöre atlayan fakat her iş girişiminde de başarıyı yakalayan Elon Musk, 2002 
yılında, daha önceki iş deneyimleriyle hiçbir ilgisi olmayan, roket teknolojisi ve uzay araçları alanında faaliyet gösteren SpaceX şirketini kurdu. Dünya yörüngesine uydu yerleştiren Falcon1 roketi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na yollanan ticari bir şirkete ait ilk uzay aracı Dragon'un üretimini gerçekleştiren SpaceX, Aralık 2015'te uzay ve havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Yaklaşık 
500 ton ağırlığında ve 70 metre 
uzunluğundaki (ABD'de 23 katlı bir binanın yüksekliğine denk) Falcon 9 adlı füze Florida'da fırlatıldıktan sonra 200 km yük- 


sekliğe çıkınca yaklaşık 50 metre uzunluğundaki alt katmanı üst katmanından ayrıldı. 11 haberleşme uydusu taşıyan üst katmanı uzaya doğru yükselirken alt katmanı konkav biçiminde bir rota izleyerek kalkış rampasından yaklaşık 10 km güneyde boş bir araziye dikey biçimde iniş yaptı. Füzenin kalkışından inişine dek geçen toplam süre yalnızca 10 dakikaydı. Uzaya fırlatılan roketlerin alt katmanı- nın dünyaya dönüşü sağlanarak yeniden kullanımıyla şirketin faaliyet giderlerinin düşmesi hedefleniyordu. Elon Musk, TED'de yaptığı bir konuşmada, “Tekrar kullanılabilir parçaların uçuş için yenilenmesi yaklaşık 10 bin kişilik bir ekibin 9 ayını alıyor ve uzay mekiği her uçuş için yaklaşık 1 milyar dolara mal oluyor- 


du. Açıkçası, bu iyi bir model değildi. Mekiğin itişi için gerekli yakıtın masrafı birçok uçakta olduğu gibi epey düşüktür. İtiş gücünün maliyeti roketin maliyetinin 460,3'ü kadardır. Kullandığımız her türlü ulaşım aracı, uçaklar, trenler, arabalar, motosikletler, atlar yeniden kullanılabilirdi ancak roketler için bu durum olanaksızdı. Uzaya gidebilen bir uygarlık olarak bu sorunu çözmeliydik.” diyordu. 


Falcon 9da 10 adet Merlin adlı motor bulunuyordu. Bunların Wu roketin alt, Vi ise üst katmanındaydı. 2014 yılında yüzüncü Merlin'in üretimini kutlayan SpaceX; California, Hawthor- ne'daki fabrikasında haftada ortalama dört motor ürettiğini ve bunların çekiş ağırlık oranına 


Falcon Yun alt katmanı Florida'dan Kennedy Uzay Merkezi'ne taşınıyor. 


göre dünyanın en üstün, diğer bir deyişle en güçlü motorları olduğunu belirtiyordu. Merlin'in uçuş geçmişi ise mükemmele yakındı. Füzelerin alevlemesinde şimdiye dek kayda geçen tek tutukluğu Falcon Yun ilk test uçuşunda yapmıştı. Ancak burada sözü edilmeye değer ve çok daha önemli bir başarı göstergesi vardı. SpaceX, kısa zamanda dünyanın en büyük özel sektör roket motoru üreticisi olmuştu. 
2040'a dek Mars'ta 80 bin kişiden oluşan insan kolonisi kurmayı düşleyen Elon Musk için belki de bir başarı ölçütü sayılmazdı bu. 


Eberhard ve Tarpenning'in 
2004 yılında Tesla'da ortaklık 
kurduğu Musk işte böyle üstün yetenekleri, başarıya yatkınlığı ve güçlü öngörüleri olan bir girişimciydi. Kurucu ikilinin üretmeyi planladıkları elektrikli otomobilin ilk örneği için gereksinim duydukları 7,5 milyon dolarlık finansmanı sağlayan Elon Musk, birden şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmişti. Ne var ki, Tesla çok büyük bir risk almıştı. Musk yıllar sonra o günleri anarken, “General Motor tüm elektrikli 


otomobillerini müşterilerinden zorla geri alıp araba hurdalığına çektiğinde bizim Tesla'yı üretme projesine başladığımızı yalnızca birkaç kişi bilir. Bu araba toplama işi bütün gece boyunca mum ışığıyla arabalarının öldürülmesini protesto eden sahiplerinin isteğine rağmen yapılmıştı. 
Büyük otomobil şirketleri elektrikli araç programlarını iptal ettiğinden, başarısızlık hemen hemen kesin olmasına rağmen yine de tek şans bir elektrikli araç şirketi kurmaktı. Hükümet teşvikleriyle ya da bu işten para kazanmakla hiçbir ilgimiz yoktu. 
Yüzde 90 olasılıkla kaybedecektik fakat bu başarmak için tek şanstı.” demişti. 


E Z di 
2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok satan 
elektrikli otomobili Tesla Model S. 


Tesla'nın Roadster modeli menzil rekoru kırdı 


Tesla'nın 2 yıl süren zorlu bir süreçten sonra ilk örneğini kamuoyuna tanıttığı ve Roadster adını verdiği otomobili Time dergisince ulaşım dalında 2006'nın En İyi Buluşu seçildi. 2012 yılına dek üretimi yapılan Roadster, lityum iyon bataryaları kullanan ve seri üretime geçilen tümüyle elektrikli ilk otomobildi. 100 km hıza 3,9 saniyede çıkabilirken şarj başına menzili 200 mildi (320 kım). 2009 yılında menzil 311 mile 
(501 km) çıkarılarak bu alanda 
bir dünya rekoru kırılmıştı. 2017 
yılında Tesla'dan basına yapılan açıklamada 2020'de piyasa sürül- 


p) Marc Tarpenning,(solda), Tesla Röddster ve Martin Eberhard (sağda) j 


| 44 
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mesi öngörülen Roadster'in yeni sürümünde 100 km hıza 1,9 saniyede ulaşılmasının planlandığı belirtiliyordu. Tesla ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk, rekor kırmaya doymak bilmiyordu. 


Tesla tamamen elektrikli ilk spor otomobili Roadster'le dikkatleri yoğun biçimde üzerine çekmişti. Şirketin ürettiği ikinci araç, yine tam elektrikli lüks sedan otomobil Model S oldu. 2012 
yılında üretimine başlanan Model 5, 2 kapılı Roadster'in aksine, 4 
kapılı ve daha büyük hacimliydi. 
Elon Musk, Model S'yle daha kullanışlı, ekonomik ve uzun menzilli bir aile arabası üretmeyi 
hedeflemişti. Kasım 2016'da 150 
bini aşan satış verisi Musk'ın hedefi tutturduğunun önemli bir göstergesiydi. Üstelik aracın toplam satışının 057'si ABD'de geri kalanı ise Norveç, Çin, Hong Kong, Hollanda, Kanada, Danimarka, Almanya ve İsviçre gibi dünyanın önde gelen otomobil pazarlarında gerçekleşmişti. 
Ancak bundan çok daha önemli 
bir gösterge vardı. 2015 ve 2016 
yıllarında dünyanın en çok satan elektrikli otomobili Tesla'nın Model S'si olmuştu. 


Dünyanınenbüyüke-alışveriş sitesi Amazon'un sürücülerin 
2016 yılında otomobillerine puan verip değerlendirdiği bir uygulamasında Tesla'nın S modeli, 
194 sedan arasında en yüksek 
puanı alarak tüm zamanların en iyi sedanı seçildi. Tesla'yı hızlı, sessiz ve yüksek teknolojiye sahip bir araç olarak tanımlayan ankete katılan bir kullanıcı aracın ön panelindeki bilgisayarın Tesla'nın hizmet birimiyle sürekli iletişim halinde olduğunu belirtiyor, “Aracı aldıktan iki hafta sonra hizmet danışmanımdan kendisini aramamı isteyen bir e-posta 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Model X'in tanıtımında bundan daha iddialı bir cümle seçilemezdi. 
“Model X, tarihin en güvenli, hızlı ve yetenekli arazi aracıdır.” 


aldım. Aradığımda bana aracın bir sorun bulguladığını ve kendisine haber verdiğini söyledi. Ben işte çalışıyorken Manhattan'daki garajıma servis yollayıp sorunlu parçayı değiştirdiler.” diyerek memnuniyetini dile getiriyordu. 


Tesla Model X ve övgüye değer, üstün güvenlik sistemi 


2015 yılının üçüncü çeyreğinde öncekiler gibi iddialı bir modelin, Tesla Model X'in yalnızca 
6 adetle satışına başlandı. Yılın 
son çeyreğinde 206, 2016'nın ilk çeyreğinde 2400, ikinci çeyreğinde 4600 ve 2017'nin üçüncü 
çeyreğinde yaklaşık 11 bin 800 
adet satışı yapılan Model X, dört çekerli bir arazi aracıydı (SUV). 
Model X'in yaklaşık 2 yıl süren gelişim süreci sonunda kamuoyuna tanıtımı içinse bundan daha iddialı bir cümle seçilemezdi. “Model X, tarihin en 


güvenli, hızlı ve yetenekli arazi aracıdır.” Model X P100D (aracın 75D ve 100D adlı menzil ve fiyat farkı bulunan iki çeşidi daha vardır), 100 km hıza 29 saniyede ulaşırken tek şarjda 295 mil menzilliydi. Elon Musk, yapılan testler sonucunda aracın ön ve yan darbelere karşı kendisine en yakın SUV'a göre iki kattan daha fazla güvenli olduğunu belirtiyordu. Model X P100D, 128 bin dolarlık satış fiyatıyla tarihin en ucuz arazi aracı olma unvanını kazanamasa da otopilot sürücü desteği, acil durum otomatik freni, şeritten çıkma ve yandan çarpmaya karşı uyarı gibi gerçekten de övgüye değer, üstün bir güvenlik sistemi vardı. Güvenlik konusunda duyarlı araç sahipleri için Model X'e bu parayı vermeye değerdi. 


Öte yandan, Tesla 2016 yılında otopilot yazılımının sekizinci 


sürümünü piyasaya sürdü. Oto- 


mobilde bulunan radarın sun- 


duğu görüntüleri değerlendirmede kullanılan sinyal işleme teknolojisinde güncellemeye gidilmişti. Musk/'ın deyişiyle aracın radar kullanımı çok daha etkili hale getirilmişti. Böylece otopilot kameraya gerek duymaksızın radar sayesinde bir tehlike anında otomatik olarak fren yapabilecekti. Yeni radar sistemi yağmurlu, puslu ve sisli havalarda bile otomobile yanaşan metalik, büyük ve yoğun her şeyi tanıyor ve otopilot hemen fren yapıyordu. Gerekli radar donanımı eklendiği için bu sistem 2014 sonrasında üretilen tüm Tesla araçlarında (o kullanılabiliyordu. 
Elon Musk'ın sistemin tanıtım sunumunda yaptığı konuşmada otomobil teknolojisinin gelişiminde devrim niteliğinde bir müjdesi daha vardı. Otopilot kullanımda değilken araç otobandan çıkma tehlikesiyle karşılaştığında sürücü ivedi biçimde uyarılacaktı. Musk yine de sakınımı elden bırakmıyordu. 
“Aldığımız tüm önlemlere rağmen kusursuz bir araç güvenliği sağlamak olanaksız bir hedef. 
Biz yalnızca güvenlik olanağını artırıyoruz.” Yeni sistem yazılımının otomobil sürüş teknolojisine bir başka önemli katkısı ise otopilot kullanımdayken sü- 


rücünün birkaç kez uyarılmasına karşın direksiyonu halen tutması durumunda otopilotun devreden çıkmasıydı. 


BMW 3 ve Mercedez Benz 
C'nin yeni rakibi: Model 3 


Tesla üretimini yaptığı elektrikli araçlarla ilgili olarak bir konu dışında neredeyse her konuda tam not almıştı. 2017'nin Temmuz ayında üretimi tamamlanarak satışa sunulan Model 3 
işte bu eksikliği gidermek amacıyla piyasaya sürüldü. Elon Musk, Twitter hesabında günler öncesinden konuyu aydınlığa kavuşturmuştu. “İnsanların çoğu Model 3'ün Tesla'nın bir sonraki sürümü olacağını düşünüyor. 
Bu doğru değil. Model 3, Model S'nin daha küçük ve daha ekonomik bir sürümü. Model S'ye göre daha düşük bir menzile, güce ve daha az özelliğe sahip.” 


Bloomberg'in otomotiv muhabiri Tom Randall'e göre Elon Musk'ın Tesla'nın Model ünü üretirken hedef kitlesi 35 bin dolarlık sedan otomobiller sınıfında yer alan BMW 3 serisi ve Mercedes Benz C sınıfının müşteri grubuydu. BMW 320i Sedan'ın fiyatı 33 bin 450 dolar, 
Mercedes Benz C-300'ün ise 40 
bin 250 dolardı. Her iki araç da 


daha yüksek fiyatlarına rağmen hız konusunda Tesla'nın gerisindeydi. 100 km hıza BMW 320i Sedan 7,1 saniyede, Mercedes Benz C-300 5,8 saniyede, Tesla'nın Model 9'ü ise 5,6 saniyede çıkıyordu. 


Model 3'ün standard menzil 
(220 mil) bataryalı 35 bin dolarlık aracının yanında uzun menzil 
(310 mil) bataryalı 44 bin dolarlık bir başka çeşidi vardı. Uzun menzil bataryalı aracı 100 km hıza diğerine kıyasla daha kısa sürede, 5,1 saniyede çıkıyordu. 
Kısa menzilli aracı yarım Saatte 
130 millik (1 mil: 1,6 km, 130 
mil: 208 km) kullanım için şarj olurken, uzun menzilli araç aynı sürede yapılan şarjla 170 mil (272 km) yol alabiliyordu. Model 3'ün en büyük başarılarından birisi de buydu. Elektrikli aracın tam şarjı halinde 300 mil kullanım menzilini dünyada aşan tek araç Tesla'nın en pahalı modeli, fiyatı 
97 bin 500 dolardan başlayan Model S'ydi. Tesla'nın uzun menzilli 
Model 3'ü menzil mili başına 142 
dolarla dünyanın en ucuz otomobili olma başarısını General Motor'un Chevy Bolt modelinin elinden almıştı. 


Model 3'ün insanları şaşırtan sıradışı özelliklerinden birisi de ne bir anahtar ne de anahtarlığı- nın oluşuydu. Sahibi otomobile yaklaştığında bluetooth bağlantısıyla cep telefonuna bağlanıyor ve kapı otomatik olarak açılıyordu. Telefonun bozulması veya otomobilin valeye teslimi gibi durumlar için de akıllıca bir çözüm bulunmuş, sürücünün cüzdanında taşıyabileceği küçük, ince bir kart üretilmişti. Bu kartla kapılar açıldığı gibi otomobil de çalıştırılıyordu. 


Tesla, Temmuz 2017'de Model 3'ü ilk sahiplerine teslim etmesiyle bir hafta içinde yaklaşık 325 
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bin kişi aracı satın alabilmek için biner dolar depozit yatırdı. Yaklaşık 14 milyar dolarlık satış gelirine karşılık gelen bu ön sipariş miktarı Model S'nin 2015 sonuna dek toplam satış tutarının üç katıydı. Ağustos ayında ise Model 3'ün rezervasyon sayısı 455 
bine sıçradı ve her gün ortalama 
1800 adet ek sipariş alıyordu. Bu 
çılgınca artan talep karşısında Elon Musk aynı çılgınlıkta bir otomobil arzının müjdesini verdi. Musk, Model 3'ün birkaç ay sonra 2018'e dek ayda ortalama 
20 bin adet, 2018 sonuna dek ise 
50 bin adet üretileceğini, Model 
3'ü satın almak üzere depozit yatıranların her türlü gecikme göz önünde tutulduğunda en geç 2018 yılının sonunda otomobillerine kavuşacağını ve en fazla 1,5 yıl bekleyeceklerini açıkladı. 


Dünyanın en büyük yüzey alanına sahip fabrikası: Gigafabrika 


Bu sırada, başta Model 3 olmak üzere tüm Tesla otomobillerinde kullanılmak üzere lityumiyon pil üretecek, Gigafabrika (giga, milyar anlamına gelmektedir) adı verilen fabrikanın inşa çalışmaları ABD'nin Nevada eyaletinde büyük bir hızla ilerliyordu. Yaklaşık 5 milyar dolara mal olacağı hesaplanan Gigafabrika'nın tamamlandığında 558 
bin metrekareyle dünyanın en büyük yüzey alanına sahip fabrikası olacağı açıklanmıştı. Hacim bakımından ise Washington'da bulunan Boeing'in uçak fabrikasından sonra dünyanın en büyük ikinci fabrikası olacağı öngörülüyordu. Elon Musk, Gi-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Gigafabrika, ğ > ABD, Nevada 


gafabrika'yla yılda yaklaşık 500 
bin Tesla otomobiline yetecek kadar pil üretmeyi ve pil maliyetini en az 7030 azaltmayı hedefliyordu. Tesla'dan yapılan açıklamaya göre fabrikanın *070'inin inşası tamamlanarak lityum-iyon pil üretimine başlanmıştır. 


Elon Musk, Tesla'nın üç aşamalı bir üretim sürecinden geçtiğini belirtir. İlk aşamada az sayıda üretilen ve pahalı, ikinci aşamada orta sayıda üretilen orta fiyatlı ve en sonunda çok sayıda üretilen düşük fiyatlı araç. Musk, “İlk başta 100 bin dolarlık Roadster model spor arabamız vardı. 
Ardından 50 bin dolar civarında satış fiyatından başlayan Model S'miz oldu. Üçüncü nesil aracımız Model 3 ise 30 bin dolarlık bir otomobil. Ne zaman yeni bir 


Tesla'nın Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'da 
1043 elektrikli şarj istasyonunda 7496 şarj makinası bulunuyor. Otomobil ve pilin özelliğine göre değişmekle birlikte 1500 mil (2400 km) için benzinli bir otomobile ortalama 195 dolarlık benzin, elektrikli bir Tesla'ya ise 
90 dolarlık elektrik yükleme 
harcaması yapılıyor. 


teknoloji çıksa genellikle büyük pazarlara ulaşması bu üç ana aşamada olur.” diyerek Tesla'nın üretim sürecini özetle açıklar. 


“Tesla'nın üretiminde roket tasarım tekniği kulandık” 


Elon Musk, roketler hariç tüm ulaşım araçlarının gelecekte elektrikli olacağına inanıyor. Ona göre bu konuda temel sorun, elektrikli ulaşımın gelişim ve ilerleyişini nasıl hızlandıracağımız hakkında. Musk, otomobil teknolojisinde gelişim sağlamak için enerji tasarrufu yapabilen ve aşırı derecede hafif bir otomobilin üretimine kafa yoruyor. Tesla'nın Kuzey Amerika'da tüm gövde ve şasisinin (otomobilin parçalarını birarada tutmaya yarayan gövdesi, iskeleti) alüminyumdan üretilen tek otomobil olduğunu söylüyor. “İşin aslı, büyük bir aküsü olmasına rağmen hafif olabilmesi için üretiminde roket tasarımı teknikleri kullandık. Ayrıca kendi büyük- 


) 


Elon Musk, Anıtkabir'de 


lüğündeki otomobiller arasında en düşük sürtünme katsayısına sahip. Enerji kullanımı çok az ve en gelişmiş aküye sahip. Ona bu kadar uzun menzili veren de 


bu VZ4 


Tesla'nın toplam geliri henüz 14,8 milyon dolarken, Martin Eberhard ve Marc Tarpenning ortaklaşa kurdukları şirketten 
2008 yılında ayrıldı. Martin, 


önce Volkswagen'de, ardından Tesla'ya rakip olarak kurulan genç teknoloji şirketi Lucid Motor'da çalıştı. Marc, çeşitli şirketlerde danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı. Elon Musk ise Tesla'yı elektrikli otomobilde, SpaceX'i uzay taşımacılığında lider bir dünya markası haline getirdi. Musk, anımsanacağı üzere, Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılması işini görüşmek üzere Kasım 2017'de geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüş, Anıtkabir ziyaretinin ardından, 
16 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabında Atatürk'ün, “Eğer birgün benim söylediklerimle bilim ters düşerse, bilimi seçin.” 
sözünü paylaşarak Türkiye'de milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuştu. Musk'ın bilime verdiği değer onu kimselerin elektrikli (oOotomobilin o geleceğinden umutlu olmadığı bir dönemde bu işe yatırım yapmaya yönlendirdi, sürekli olarak yenilikçi teknoloji arayışına girmesini sağladı. Ve Tesla'nın 2008'de 14,8 
milyon olan gelirini yalnızca 8 
yıl sonra, 2016'da 7 milyar dolara sıçratarak imalat sanayi tarihinde eşine çok az rastlanır, belki de şimdiye dek hiç rastlanmamış bir başarıya imzasını attı. 


Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 


Erdoğan'a Space X'in tanıtımını yaparken. 


» 
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Ankara turizminin gelecegi mi? 
Çöpe atılan 2 milyar IL mi? 


nkara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın Yenimahalle (ilçesinde (bulunan Atatürk Orman Çifliği'nde tamamlandığında yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare alanıyla Avrupa'nın en büyük eğlence ve oyun parkı olacağını duyurduğu Ankapark'ın inşasını 2013 yılından beri sürdürüyor. Devasa çadırları sayesinde kışın da gezilebilecek, 6500 araçlık otoparkı olan Ankapark'ın giriş kapısı Konya'dan Mevlana motifi, Diyarbakır'dan Selçuklu eserleri, Erzurum'dan Çifte Minare ve Yakutiye Medresesi gibi Anadolunun çeşitli illerinde bulunan 
13 ayrı Osmanlı ve Selçuklu 
eserinin mimarisinden esinlenerek inşa edilmiş. Parkın açılış tarihi Melih Gökçek belediye başkanlığından ayrılmadan önce 
23 Nisan 2018 olarak açıklanmıştı, Kamuoyu inşaatın yakın zamanda bitirilip parkın işletimine 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ilişkin ihale sürecinin sona ermesiyle birlikte Melih Gökçek'in yıllardır öve öve bitiremediği Ankapark'ın 23 Nisan'da açılmasını bekliyordu. 


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mustafa Tuna'nın Kasım ayı sonunda ziyaret ettiği Hürriyet gazetesi- nin Ankara bürosunda yaptığı açıklamalar Ankaralılara bir anda soğuk bir duş aldırdı. Tuna, önceki başkan Melih Gökçek'in Ankapark için işletmeci firmalarla yaptığı görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamadığını ve yapımına şimdiye dek 2 milyar TL harcanan Ankapark'a bir taliplinin çıkmadığını açıkladı ve ekledi. “Şu anda Ankapark'ta 
300 çalışan var. Faaliyete geçtiği 
zaman bu sayının en az 10 katına çıkması gerek... Ankapark'a ilgili bir anket yaparız. Bu kadar harcanmış, durumu bu, taliplisi 


yok, ne istiyorsunuz diye Ankaralıya sorarız.” 


Ankara'nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna'nın resmi ağızdan Ankapark'a bir işletmeci bulunamadığına ilişkin acı gerçeği duyurması kamuoyunun büyük tepkisini çekse de ana muhalefet partisi CHP bu durumu uzun süredir dillendiriyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, Ankapark'ı Gökçek döneminin en büyük yanlışlarından birisi olarak gösteriyor, Ankapark'ın üzerine kurulduğu Atatürk Orman Çiftliği'nin yok edildiğini 
öne sürüyordu. Yılmazkaya, 2 
milyar TL maliyeti olan projenin sonunun açık olduğunu ve 2 milyar TL'nin metro yapımı gibi Ankara halkının daha acil gereksinimleri için harcanmasının gerektiğini vurguluyordu. 


Ankara'nın çiçeği burnunda belediye başkanı Mustafa Tuna'nın Ankapark'a ilişkin 21 Kasım'da Hürriyet'e yaptığı açıklama kamuoyunda bir ateş topu gibi parlamıştı. Melih Gökçek hakkında özellikle muhalif medyadan hayli sert eleştiriler geliyordu. 3 gün sonra, 24 Kasım'da, Hürriyet'in 2013-2016 yılları arasında Ankara temsilciliğini yapan, saygın ve deneyimli gazeteci Deniz Zeyrek, “İnsan bazen gerçekten hayret ediyor!” başlıklı ağır bir yazı kaleme aldı. Zeyrek yazısında, “2 milyar TL harcanan Ankapark'ın tamamlanması için ne kadar para gerektiğini bilmiyoruz. Oyuncakların kaldırılmasına ya da bölünerek başka illere taşınmasına karar verilse, ne kadara mal olacağını da bilmiyoruz. İşletmeye başlansa her yıl ortaya çıkacak kamu zararını hiç kestiremiyoruz. Ekonomide her kuruşun kıymete bindiği bir dönemden geçilirken, 2 milyar TL dile kolay. O parayla başkentin kimbilir hangi önemli ihtiyaçları karşılanırdı. Belki de yeni bir toplu taşıma projesine kaynak olurdu ama olmadı. Peki, şimdi biz AOÇ arazisinin gittiğine mi yanalım, 2 milyar TL'nin plansız, programsız bir şekilde çöpe atılma ihtimaline mi ağlayalım?” 
diye soruyordu. 


2 milyar TL'nin üzerinde mi? 


Medyada kendisine dönük eleştirileri yanıtsız bırakan eski başkan Melih Gökçek, Deniz Zeyrek'in bu yazısı üzerine sessizliğini bozdu ve 24 Kasım'da Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı: “Ankapark için Mimarlar Odası ve bazı gazeteciler 2 milyar TL sarf edildiğini söyleyerek algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Daha önce de CHP milletvekilleri 1 milyar dolar (3,8 milyar TL) sarf ettiğimizi söylüyorlardı. 
Şu ana kadar sarf edilen para 1 


milyar 259 milyon TL'dir. Ankapark'ın tamamlanması için de 
156 milyon TL (40 milyon dolar) 
gerekiyor. Safsata yapmayın.” 
Melih Gökçek bu açıklamasıyla Ankapark'ın toplam maliyetinin 1,4 milyar TL olduğunu savunuyordu ancak atladığı ve atlatma- ya çalıştığı çok önemli bir durum vardı. Kamuoyunun gündemine düşen ateş topunu CHP'li milletvekilleri veya Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek değil, kendisinden görevi devralan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna fırlatmıştı. Tuna, Hürriyet- in Ankara bürosuna yaptığı ziyarette Ankapark'ın 2 milyar TL'ye mal olduğunu açık açık belirtmişti. Üstelik belediyenin farklı birimleri tarafından yapılan farklı işlerin topluca rakamlarının gelmesine karşın hesabın halen 


sürdüğünü dile getiriyordu. Anlaşılan o ki, Ankapark'ın maliyeti 
2 milyar TL/”'nin de üzerindeydi. 


Devasa maliyeti ve işletme sorunu bir kenara konup bu uçsuz bucaksız eğlence ve oyun parkının hangi amaçla yapıldığı anlamaya çalışıldığında Melih Gökçek'in Ankapark'ı Ankara'da turizmin geleceği olarak gördüğü gerçeğiyle karşılaşılıyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, henüz 
19 Ocak 2015'te düzenlediği basın toplantısında Gökçek'in vatandaşın aklıyla dalga geçtiğini, Ankara'ya gelen turist sayısının yılda 500 bin olduğunu, Gökçek'in ise 10 milyon turist beklediğini belirtiyor ve ekliyor: “Paris'teki Disneyland yüksek turist sayısına rağmen Zarar ediyor. 
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Ankapark'ın zarar edeceği de çok açık. Gökkuşağı, Samanyolu ve Demir Kafes projeleri nasıl battıysa, Ankapark da Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü'nün başına batık bir alan olarak kalacak.” Ve zaman Candan'ı haklı çıkarıyor. İşletmeci bulunamayan Ankapark'ın kaderi yeni başkan Mustafa Tuna'nın açıkladığı, Ankaralıların yanıtlayacağı anketin sonucunu bekliyor. Yaklaşık 3 yıl önce yapılan bu basın toplantısında konuşan Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim de önemli eleştirilerde bulunuyor: “Gökçek, Ankapark'ın büyük hayali olduğunu söylüyor, kendisinin büyük hayallerini daha önce de deneyimledik, Gökkuşağı projesi gibi. Gökkuşağı'nda bulunan dükkânlar yıllarca boş kaldı. 
Şu anda Halk Ekmek şubesi olarak çalışıyor. Ankara'nın ciddi bir ulaşım sorunu var. Gökçek, Belediye'nin öncelikli (görevi metro yapmak değil diyor, metroyu devrediyor; doğalgaz satmak değil diyor, Başkent Gaz'ı özelleştiriyor. Ankapark'a şimdiye dek harcanan 800 milyon TL Batıkent metrosunun, Ankarayın maliyetidir. Bu parayla Ankara'nın ulaşımında ciddi bir yatırım yapılabilirdi.” 


Danıştay: Kamu yararı yok 


Ankapark'ın yapım sürecinde tek önemli sorun yüksek maliyeti değildi. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü hayvanat bahçesini boşaltıp araziyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına devretmiş, TMMOB'a bağlı çeşitli meslek odaları Atatürk'ün mirasının talan edildiği gerekçesiyle dava açmıştı. 2014 yılı Temmuz ayında ise Danıştay, Ankapark'ın yapımında yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
Danıştay 14. Dairesi'nin kararın- da AOÇ Müdürlüğü tarafından devredilen hayvanat bahçesinin 
29 hektarlık bir alanı kapsadığını, öte yandan Ankapark projesi 


için 217 hektarlık bir alanın yenileme alanı ilan edildiği ancak bu alanın mutlak tarım arazisi olduğu belirtiliyordu. Danıştay yapılması planlanan dev oyuncakların tarım toprağı olan arazide zeminin yumuşak olması nedeniyle tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor, Atatürk'ün çiftlik olarak kullanılması amacıyla 
miras bıraktığı arazinin 2023 
Ankara Vizyon planında “Ankara'nın ciğerleri” olarak yer aldığı, ancak alanın amacına aykırı olarak yapılanmaya açıldığı gerekçesiyle hayvanat bahçesinin Ankapark'adönüşümünde kamu yararı olmadığını belirtiyordu. 


Danıştay 14. Dairesi, hayvanat bahçesini yenileme alanı olarak ilan eden Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesini durdurmuştu. 
Peki, Ankara Büyükşehir'in Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu karar üzerine ne yaptı? Sözü yeniden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'a bırakalım: “Ankapark'a ilişkin açılan davada iki kez yürütmeyi durdurma aldık. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis gündeminde yenileme alanından yenileme kısmı çıkartılarak plan tekrar meclisten geçti. Gökçek, kazanılmış hukuk davasını yasadışı yaklaşımla tekrar hayata geçirmeye çalışıyor. Hukuka hülle yaparak inşaatı yapmaya devam etmek istiyor. Meslek Odaları'nı hedef göstererek açıklamalar yapıyor. Ankapark'ın yapımı için mutlak tarım arazisi olan AOÇ- nin seçimi doğru değil ve çiftliğin şartlı bağış ilkeleri ihlal ediliyor. 
Bu parkla yerel yönetici de kaçak konumunda kalıyor. Belediye meclisinin yeni kararına da dava açacağız.” 


Tüm bu tartışmalar ve davalar döneminde anamuhalefet partisi CHP gerek belediye meclisinde gerek TBMM'de Ankapark'ın ya- 


pımının hukuki açıdan sakat olduğunu birçok defa dile getirmişti. CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Ankapark hakkında soru önergesi bile verdi. Yılmaz, “Ankara 
18. İdare Mahkemesi'nde görülen davayla ilgili bilirkişi heyeti raporunda, Ankapark'ın AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanunu'na aykırı olduğu, geçmişten günümüze dek tarımın ön planda tutulduğu AOÇ'de kuruluş felsefesinden uzak biçimde ticari ve sanayi amaçlı yapılaşmanın gerçekleşemeyeceği o belirtilmiştir. 
Buna karşın Belediyenin Ankapark Projesine devam etmesinin gerekçesinedir? Hukuki kararları 


Atatürk Orman Çiftliği, 
14 Temmuz 1929 


Atatürk Orman Çiftliği, 
22 Mayıs 2017 


tanımama konusunda ısrar edenler gücünü kim ya da kimlerden almaktadır?” diye soruyordu. 


AOÇ eğlence rantının kurbanı mı olacak? 


TMMOB'a bağlı odalar veya CHP'nin davaları, eleştirileri ve çıkışlarına karşı Melih Gökçek'in savunması kısa ve açıktı. “Atatürk, AOÇ'de halkın gezeceği, eğleneceği ve dinleneceği yerler yapılmasını istiyordu. Biz Ankapark'ta Atatürk'ün bu arzusunu yerine getirdik.” Bu görüş kısmen doğruydu ancak Atatürk, AOÇ arazisinde tarımsal üretime ve yeşil alanlarca yoğun dinlenme alanlarına öncelik veriyordu. Bu arazinin oldukça büyük bir bö- 


lümünün işletmesinin yabancı sermaye gruplarına devredilerek eğlence rantına kurban gitmesine dönük herhangi bir vasiyeti bulunmuyordu. Gerek sivil toplum kuruluşları gerek muhalefet partilerinin eleştirilerinde atladığı önemli bir konuydu bu. Melih Gökçek, Ankapark'ın inşaat çalışmalarına başladığı dönemde işletmesinin tamamen Büyükşehir Belediyesi'ne ait olacağını belirtiyordu. Peki, Gökçek'in düşüncesi ve bu yönde kararı daha sonra neden değişti? 


2014 yılı Şubat ayında Hazine'ye Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 264 milyon TI, EGO'nun 603 milyon TL, AS-Kİ'nin 343 milyon TL olmak üzere toplam 2,2 milyar TL borcu vardı. (Cumhuriyet, Çiğdem Toker, Batık Bütçeli Bir Kent, 26 
Mart 2014) Çiğdem Toker'in Cumhuriyet'teki köşe yazısında yer almayan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüklü miktarda bir borç kalemi daha vardı. O da belediyenin yurtiçi bankalara olan borcuydu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan 2015'te yaptığı toplantıda bu borç yaklaşık 1,5 milyar TL olarak açıklanmıştı. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hazine'ye olan 1 milyar 
264 milyon TLlik borcunda azalma bir yılı aşkın sürede (Nisan 2015'te) yalnızca 100 milyon TL'ydi. EGO borcunu 263 milyon TL azaltırken, ASKİ 73 milyon TL artırmıştı. Özetle, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan 
2015 tarihi itibariyle iştirakleriyle 
birlikte toplam 5,8 milyar TL borcu vardı ve bu devasa borcu ödemek için Ankapark'tan daha iyi bir gelir kapısı olamazdı. Ankapark'ı işletmek yerine 30-40 yıllık bir dönem boyunca kiraya vermek çok daha karlı gözüküyordu. Aslında, bu noktada daha geniş düşünmekte yarar var. 
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Gökçek, Ankapark projesinin daha en başında, 2013 yılında, kendi kendine veya bir araya geldiği bürokratlarına şu soruyu sormuş olabilirdi: Belediye'nin borcunu ödemek veya azaltmak için ne yapabiliriz? Bir yanıt: AOÇ Genel Müdürlüğü'nden bedelsiz arazi alıp üzerine büyük bir eğlence parkı yapar, 40 yıllık işletme hakkını yüksek bir kira bedeliyle devreder, buradan aldığımız parayla da borçlarımızı öderiz. Bir anımsatma: 2013 yılı ilk çeyrek verilerine göre Hazine Müsteşarlığı'nın 44 mahalli idare ve bağlı şirketlerden olan toplam 
14,4 milyar TL alacağının 41 
milyar TL'si (9628'i) iştirakleriyle birlikte (EGO ve ASKİ) Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. 
Üstelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden (5,5 milyar TL) sonra Hazine'ye en fazla borcu bulunan belediye Ankara Büyükşehir'di. 


Melih Gökçek: 
Fransa'daki Disneyland'da 
60-70 tane, Ankapark'ta 1217 
tane oyuncak var 


Melih Gökçek Belediye Başkanlığı'ndan ayrılmadan önce, medya çalışanlarıyla yıllardır defalarca yaptığı tanıtım buluşmalarından o birisinde OAnkapark'ta 1217 tane oyuncak varken Fransa'daki Disneyland'da 60-70 tane oyuncağın olduğunu açıkladı. “Burası gezmekle üç günde bitmez. Disneyland'da hızlı tren sayısı 5'i geçmezken Ankapark'ta büyüklü küçüklü 
14 tane var. Dinozor müzesi ve 
ormanı, dönme dolap, oyun çadırları da cabası.” 


Katıldığı bir TV programında ise parkta sergilenen dinozorların sayısı ve maliyeti hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu. “Dünyanın en büyük dinozor müzesi ve dinozor ormanı Ankapark'ta. Buraya Çin'den alınan dinozor sayısı büyüklü küçüklü 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Melih Gökçek: “Dünyanın en büyük dinozor müzesi ve dinozor ormanı Ankapark'ta. Buraya Çin'den 380 adet dinozor aldık.” 


toplam 380 adet. Bir dinozor bize ortalama 13 bin TL'ye mal oldu. 
Bunların içerisinde 60 metre, 65 
metre olanları var. 65 metre ne demek, bir bina düşünün, bir katı3 metreden hesap etsek yaklaşık 20 katlı bina eder. (Kanal A, 8 
Mayıs 2015) 


Dünyada kültür, sanat ve mimarinin merkezlerinden, banliyöleriyle birlikte nüfusu yaklaşık 12 milyon olan Paris'te kurulu Disneyland'da 70 oyuncak ve 5 hızlı tren varsa, gelişmekte olan kentler içerisinde kültür, sanat ve mimaride en gerilerde kalan, yaklaşık 5 milyon nüfuslu Ankara'da kurulacak bir eğlence parkında kaç oyuncak ve hızlı tren bulunmalıdır? Mantık yürütme yeteneğiniz yoksa ve basit bir orantı hesabını yapamıyorsanız siz de bu sorunun yanıtına “1217 oyuncak ve 14 hızlı tren” yanıtını verebilirsiniz. Gökçek'in yıllardır gerçekleşmemiş öngörülerini paylaşıp paylaşmamak- ta da aynı doğrultuda özgürsünüz. “İnanıyorum ki Ankapark'ın yakınlarına bir iki yıl içerisinde dört-beş tane otel yapılacak. Bu oteller yapılmadan buranın beslenmesi mümkün değil. (4 Aralık 
2013) 


Türkiye'nin her kentinde olduğu gibi Ankara'da da insan- 


ların, özellikle gençlerin ve çocukların eğlenmesine, keyifli zaman geçirmesine olanak sağlayan eğlence ve oyun parklarına gereksinim var. Belediyelerin görevleri yalnızca kaldırım yapmak, asfalt dökmek, çöp toplamak veya su getirmek değil kuşkusuz ancak Ankara'nın dünyanın en büyük dinozor müzesi ve dinozor ormanından çok daha öte gereksinimleri, çözülmesi gereken sorunları var. Her şeyden önce Hazine'ye, yurtiçi bankalara devasa tutarda borcu bulunuyor. 
Görünen o ki, Melih Gökçek'in en büyük hayali olan Ankapark, Ankara'nın en büyük kâbusu olacak. Hızlı trene, gondola binmek veya atari oynamak için yüz binlerce yabancı turistin Ankara'ya geleceğine inanmak akıl tutulması, öngörüsüzlük ve bilinçsizlikten başka birşey değil. 
Ankapark'a bir işletmecinin hiçbir zaman bulunamayacağı da apaçık bir gerçek. Bu durumda, Ankapark'taki oyuncakların en az dörtte üçünü bedeli karşılığında 80 ilin belediyesine ivedi biçimde devrederek bu işten en az zararla çıkmak atılması gereken en akıllıca adım olarak gözüküyor. Aksi takdirde Ankara Avrupa'nın paslanan ve çürüyen en büyük eğlence parkına sahip kenti olarak anılacak! 


Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası: 


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli görevi tema park yapmak mıdır? 


Hızla büyüyen ve bir kaosa doğru sürüklenen ulaşımın kördüğüm haline geldiği, her yağmurdan sonra sellere teslim olan, musluklarından sağlıksız su akan Ankara'da Büyükşehir Belediyesi"nin öncelikli görev alanını, kamu hizmetini terk ederek Ankapark'a milyonlarca dolar kaynak aktarması kamu kaynaklarının gereksiz ve verimsiz kullanılmasının açık bir örneğini oluşturmaktadır. 


Ankapark'ın teması nedir? 


Tema parklar isimlerinden de anlaşılacağı üzere bir tema üzerine kurulan parklardır. Örneğin Disneyland Disney karakterlerini içerir, Europa-Park Avrupa ülkelerinin kültürlerini sunar. Ankapark'taisetema belirsizdir, Melih Gökçek'in basına verdiği demeçlere göre Ankapark dinazorlar, transformerslar, laser tag çadırları ve benzerleri gibi ilgisiz öğeleri içermektedir. AOÇ'nin kuruluşfelsefesinin önemi ortadayken 


yeni bir tema arayışı, temasızlık geliştirilerek AOÇ'nin tarihi kimliği de yok edilmektedir. 


Ankapark trafik sorunu başta olmak üzere Ankara'ya yeni sorunlar getirecektir. 


Ankapark şu anda Ankara'nın iki ana arteriyle (İstanbul Yolu ve Anadolu Bulvarı) sınırlanmaktadır. Son 20 yılda özel araç sahipliği üzerine kurulan Ankara ulaşım sistemi Ankapark'ın tamamlanmasıyla birlikte yeni bir yük altına girecek ve trafik sorunu kat be kat artacaktır. 


SA YAYIM, ARTA. 


VAZGEÇMEYECEĞİZ! 


Ankapark mevcut su sorununu büyütecektir. 


Son yılların en büyük felaketi kuraklık iken Ankapark projesinde kullanılan geniş su havuzları, yaşanan kuraklığı tetikleme riski taşımaktadır. Bunun yanısıra Ankara'da yaşanan su sorunuyla ciddi çelişkiler içermekte, proje kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nin omurgası niteliğindeki Ankara Çayının ıslah edilmeyerek yeni su havuzları oluşturulması büyük bir kamu zararı yaratacaktır. 


SPİN GUR 


 & 
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TÜRK MERMER İŞÇİLİĞİNİN 
EN GUZEL ESERİ 


urtuluş Savaşı yıllarında, 


Mustafa Kemal'in 27 
Aralık 1919'da Ankara'ya ilk adımını attığı günden 1925 yılına dek Ankara'da doğru dürüst bir bina bulmak zor işti. En görkemli yapı ilk meclisin içinde çalıştığı eski İttihat ve Terakki Fırkası binasıydı. 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara'nın ancak 1925 yılında planlı bir biçimde inşasına başlandı. Bu tarihten sonra Ankara büyük bir şantiye görüntüsü almış; dar sokaklı, kerpiç evli Ankara'da çağdaş bir başkent yükselmeye başlamıştı. 
Ankara'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak gösterilen, günümüzde Devlet Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan yapı işte bu dönemin bir eseriydi. 


Kültür, sanat ve eğitim etkinlikleri gerçekleştiren bir örgütlenme olan Türk Ocakları, 
1926 yılının 3 Mayıs tarihinde aldığı kararla yıllardır içinde toplandıkları yıkık dökük yapılar, kiralık evler yerine kendilerine Ankara'da merkezi bir bina yaptırma kararı aldı. Bu karar üzerine bir yarışma açıldı. Yarışmanın seçici kurulunda İsmet Paşa ve Ziya Gökalp gibi önemli kişiler de vardı. Yapılacak binada, “Türk güzel sanatlarının türlü örneklerinin sergilenmesi ve çağdaş gereksinimlere uygunluk” en önemli koşul olarak belirlendi. 
Yapıda bu koşullara uygun olarak, “son sistem bir tiyatro salonu, çağdaş bir sahne, toplanma salonu, müze ve kitaplık, giriş bölümünde görkemli bir şeref holü ve esaslı bir elektrik tesisatıyla Türk mermer işçiliğinin en güzel eseri” oluşturulacaktı. 


O günlerde bu yarışma için 


kendisine davetiye gönderilen Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, şartnameyi alıp yazıhanesinde çalışmaya koyuldu. Odada yüksekçe bir yere iki gaz lambası yerleştirerek yirmi günde binanın planlarını bitirdi, tüm süslemeleri ve binanın cephesinin resimlerini suluboyayla yaptı, çerçeveletti ve Türk Ocakları kuruluna sundu. Üç gün sonra gece vakti hocası Mongeri evine geldi, tebrik ederek yarışmayı kazandığını kendisine bildirdi. Koyunoğlu'nun hocasının da katıldığı yarışmayı kazanmasında Mustafa Kemal'in seçiminin önemli bir etkisi olduğunu sonradan öğrenecekti. 


Emlak Kredi Bankası'nın desteğiyle Türk Ocakları Merkez Binası'nın 21 Mart 1927'de Namazgâh Tepesinde yapılan törenle temeli atıldı. Törende, Büyük 


Millet Meclisi Başkanı Kazım Paşa, Başbakan İsmet İnönü, Milletvekilleri ve Ocaklılar da bulunmuştu. 


Türk Ocaklarının yapımı sırasında betonarme işlerinin yükleniciliğini üslenen Wella adlı Avusturya şirketiyle genel yapımdan sorumlu Hikmet Koyunoğlu arasında yapının temeli konusunda bir anlaşmazlık çıktı. 
Hikmet Bey, taş işçisi bulmak için İstanbul'a gittiğinde şirket temel kazma işine başlamış ve önemli bir bölümünü de bitirmişti. Koyunoğlu dönünce ona havaların iyi gitmesinden ötürü zaman kaybetmemek için bunu yaptıklarını söylediler. Mimar Hikmet Bey temelin çeşitli yerlerinde sondaj kazıları yaptırmış, sağlam olmayan zemin üzerinde moloz taş ve kireçli harçla temele başlandığını görmüştü. Ertesi gün taş ocaklarında çalışan işçileri getirip temel duvarlarını dinamitle yıktırdı. Dinamitlerin patlamasından iki saat sonra inşaata gelen Gazi Mustafa Kemal, yol olmadığı için tepeye çıkamadı, arabayı bugünkü Türk Hava Kurumu'nun önünde durdurdu ve yukarı doğru bağırdı: 


“Yahu Hikmet, biz Ankara'yı kurmaya çalışıyoruz. Sen havaya 


Arif Hikmet Koyunoğlu 


uçuruyorsun.” 


Arif Hikmet Bey, çarçabuk Mustafa Kemal'in yanına inerek durumu anlatınca Ulu Önder bundan memnun oldu. 


Latin harfleriyle yazılan mermer panonun gizemi 


Yapının inşasının son günlerinde girişteki şeref salonuna konulacak, üzerine Mustafa Kemal'in gençliğe seslenişinin yazılacağı mermerden bir pano yapılması tasarlandı. Panodaki yazının1927yılındaharfdevriminden bir yıl önce Latin harfleriyle yazılmış olması açısından önemi büyüktü. Hikmet Bey anılarında, “Mustafa Kemal, Latin harfleriyle gençliğe seslenişini bir kâğıt üzerine yazmış ve bunun mermere işlenmesini bize emretmişlerdi. Hiç kimse Latin harfi bilmediği için her harf kopya edilerek yazıldı. Bir gün Mustafa Kemal, yakın arkadaşlarıyla inşaata geldiğinde yazı işi sürdürülen mermerde ne yazdığını kendisine sordular. Mustafa Kemal, “Bir yıl sonra anlarsınız.” 
dedi. Gerçekten de bir yıl sonra harf devrimini yaptığı zaman mermere yonttuğumuz yazının ne demek istediğini hepimiz çok iyi anlamıştık.” diyordu. 


Hikmet Koyunoğlu'nun Türk Ocakları binasının yapımına ilişkin anıları Mustafa Kemal'le doluydu. “İnşaatın ikinci kat balkonunu yapıyordum. Karlı, tipili, fırtınalı bir gündü. Bir işçi evladım, “Paşa geldi dedi. Arkamı döndüm, baktım ki Mustafa Kemal üstü başı kar içinde yanımda duruyor. O an taş ustası, tek kolu olmayan Hüseyin Efendi eline süpürgeyi alarak Atatürk'ün üzerindeki karları temizlemeye başladı. Paşa, ustaya kolunun ne olduğunu sordu. Afyon cephesinde kaybettiğini söyleyince çok duygulandı. İşçilerim tencerede çay kaynatmışlardı. 
Ancak bardağımız yoktu. Tahta kaşığı karda yıkadılar. Gazi Paşa'ya verdiler. O da bu kaşıkla tencereden çayı kaşıkladı. Sonra bana balkondan ta uzakları gösterdi. “Hikmet, şu karşıdaki boşluğu orman, şu bataklığı da park yapacağım. dedi. Yıllar sonra gösterdiği bu yerlerden birisi Atatürk Orman Çiftliği, diğeri de Gençlik Parkı olmuştur.” 


Atatürk Ankara evlerinin süslemelerinden istedi 


Yapının inşaatı büyük bir hızla ilerlerken Hamdullah Suphi Bey'le Hikmet Koyunoğlu üst katta bir Türk salonu yapmayı düşünmüştü. Hikmet Bey bir gün kulübesinde çalışırken Atatürk geldi ve şunları söyledi: “Hamdullah Suphi Tanrıöver bir Türk salonundan söz etti. Bu yapı bir bilim ve sanat merkezi olacaktır. Bizim Ankara'da unutulmaz anılarımız vardır. Ankara en feci ve korkulu dönemlerde bizi göğsüne basmış sevgili bir yurt parçasıdır. Türk salonu iyi düşünülmüş bir iş, ancak senden bir isteğim var. Ben eski Türk bezemelerini çok severim, hatta kütüphaneme bu konuda birçok kitap getirtip inceledim. Onlar çok ince sanat eserleridir. Fakat ben başka birşey düşünüyorum. 
Ankara evlerinde süslemeler daha sade ve değişik renklidir. Eski Ankara evlerindeki bezemeler- den ve renklerden yararlanarak, bu salonu tam bir Ankara evi odası gibi yapmalısın. Çünkü bizler o eski Ankara evlerinde, eski süslemeli odaların loşlukları içinde mum ve gaz lambalarının solgun ışığı altında çok yararlı toplantılar yaptık, birçok önemli kararlar aldık. Sonunda Tanrı da başarılı kıldı. Bunun için yapacağınız o salon, bundan alınan esinle yapılsın ki, buraya gelince o anılarımızı anımsayalım. Sen gezmeyi seversin, kaleye çık, o eski evlere git, incelemeler yap, krokiler hazırla ve bu oda tam 


bir Ankara odası olsun.” 
“Parasız olarak yaparım” 


İnşaat uzunca bir süre ilerleyip Türk Salonu'nun alçı sıvalarının bitmesi aşamasına gelinmişti. Ancak hükümetin elindeki para, zamanın yokluğunda hayli sınırlıydı. Bir akşam Hamdullah Suphi Bey, üzgün bir biçimde Hikmet Bey'in yanına gelip “Hikmet'çiğim, on paramız kalmadı. 
Sana aylarca Ankara'nın tarihi evlerinde incelemeler yaptırdık, resimler hazırladın. Çok yazık ki paramız kalmadı. Bu salonun bezemelerini, oalçısını, renkli camlarını, şöminesini yapamayacağız. Şimdilik böyle bırakalım.” dedi. Hikmet Bey, büyük bir erdem ve yüce gönüllülükle “Paranınlüzumu yok. Ben çocuklarla birlikte bu işleri parasız olarak yaparım. Yalnız biraz boya, alçı ve birkaç fırça lazım bana.” 
yanıtını verdi. Hikmet Bey, ye-Şenleri, ablasının torunu ve resme meraklı inşaat kâtibiyle beraber üç ay boyunca çalışarak bütün tavanı boyadı, odanın alçı bezemelerini, şöminesini ve alçı pencerelerini bitirdiler. Arif Hikmet Bey tavan motiflerini çizdikten sonra sırt üstü yatarak boyamıştı. Bütün kartonpiyer kalıplarıda onun el işiydi. 


Arif Hikmet Koyunoğlu, yapının tiyatro salonuna, hele onun akustiğine çok önem vermişti. 
Tanıdığı musiki arkadaşlarını salona çağırmış, onlara çalgı çaldırmış, bir yerden kulağa hoş olmayan ya da uğuldayan ses geliyor mu diye denemeler yapmıştı. 
Hikmet Bey, “O günlerde küçük bir vızıltı veren nesneyi bulmak için tam bir ay çalıştım.” diyordu. 
Sonunda çelik perdenin vidalarından birinin iyi sıkışmadığı için ses titreşimi yaptığını ayırt etmiş, sorunu gidermişti. Bu dikkatve özensonucunda tiyatronun gerek sahne gerek salon bölümü seslerin çıkardığı yankı nedeniyle o dönemde dünyada yapılan bir yarışmada ikincilik almıştı. 


Ahmet Haşim: Burası bir sonsuzluk sarayı 


1929 yılında Türk Ocakları 
Merkez Binası'nın yapımı sürerken edebiyatımızın yetiştirdiği 
büyük ozan Ahmet Haşim, 12 
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Mayıs 1929 tarihli İkdam gazetesinde şu satırları yazıyordu: “Ankara'nın bir tepesi üzerinde beyaz mermerden bir yapı ağır ağır yükseliyor. Türk Ocağı Merkezi! 
Belki altı aya dek bu duygu ve düşünce sarayının inşaatı bitecek ve tunç kapılar halka açılacak. 
Tıpkı eski abideler gibi bu çağdaş yeni yapı bitince her parçası sonsuzluk için şanlı birer Türk ustasının adını taşıyacak.” 


Türk Ocakları merkez binasının yapımı 28 Şubat 1930'da bitirilerek Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Başbakan İsmet İnönü, Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Paşa, milletvekilleri, elçiler, gazeteciler ve ocaklıların hazır bulunduğu bir törenle açılışı yapıldı. Mustafa Kemal açılışta, “Güzel bir yapı oldu. Hele mermer taş işçiliği Türklerde bu sanatın halen yaşamakta olduğunu gösteren bir belgedir.” dedi. Yapının taş ve mermer işçiliğini yapan Hüseyin Avni Usta için 


Hikmet Koyunoğlu, “Mimar Sinan döneminden bu yana örneği görülmemiş yüksek bir sanatkârdır.” demişti. 


20 Nisan 1930 yılında açılan 
ilk yerli malları sergisi bu binada yapıldı. İlk Türk operası olan Özsoy, Atatürk'ün ve İran Şahı 
Rıza Pehlevi'nin huzurunda 19 
Haziran 1934'te yine bu yapıda oynanmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk tiyatro gösterileri ve konserleri gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra, Türk Tarih Kurumu 
12 Nisan 1931'de ilk toplantısını 
Mustafa Kemal'in başkanlığında bu yapıda bulunan Türk Salonu'nda yaptı. Sözün özü, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde devlet, başkent Ankara'da oyuna ve eğlenceye değil; derin bir yoksulluğa rağmen mimariye, kültüre ve sanata yatırım yapmış ve kapılarını milletin tüm fertlerine açan bir sonsuzluk sarayına sahip olmuştu. 
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,3 milyar nüfusuyla dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Hindistan 2000'li yıllara dek tüm dünyada yoksulluğuyla anılırken günümüzde bilgi teknolojisi ve yazılım sektörlerinde yakaladığı ivme ve ihracat başarısıyla öne çıkıyor. 2016 yılında Hindistan'ın Gayrisafi Yurtiçi Hasılasına yaklaşık 150 milyar dolar büyüklüğüyle tek başına 907,7 gibi hayli önemli bir oranda katkı yapan ve yaklaşık 10 milyon kişiyi istihdam eden bilgi teknolojisi sektörü uzun yıllar süren 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DÜNYA HİNDİSTAN'IN 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zorlu bir savaşımın ardından bugün büyük bir güce ulaştı. 
Sektörün toplam gelirinin üçte ikisi, yani yaklaşık 100 milyar dolarının ihracattan gelmesi Hindistan'ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik olarak görülüyor. 
Ne var ki Hindistan'ın yıllar içinde bilgi teknolojisinde uzmanlaşırken bilinçli ve öngörülü biçimde ihracata dayalı bir üretim modeli benimsediği anlaşılıyor. 


2015 verilerine göre Hindistan'ın bilgi teknolojisi ihracatın- 


dan aslan payını 75 milyar dolarla yazılım sektörü alıyor. Ülkede 2000'li yıllardan itibaren toplam yazılım ihracatı gelirinde 
sürekli bir artış görülse de 2009 
küresel krizinden sonraki beş yıldayazılımihracatınınortalama artışı 2009'dan önceki beş yılın ortalamasının yaklaşık yarısına denk geliyor. Bugün Hindistan'ın yazılım ihracatının yaklaşık 063'ü ABD, 913'ü İngiltere, Y01Vi diğer Avrupa ülkeleri, 904'ü Avustralya ve Yeni Zelanda, 906'sı Asya ve geri kalanı diğer 


ülkelere yapılıyor. Bir Asya ülkesi olan Hindistan'ın yazılım ihracatının 403 gibi çok küçük oranda bir bölümünü Asya'ya yapması bir paradoks olsa da yüzlerce yıl İngiltere'yle ticaret yapan ve bir İngiliz sömürgesi olarak varlığını sürdüren ülkenin aynı geleneği içinde yaşadığımız çağda da sürdürmesine şaşırmamak gerekir. Öte yandan, yazılım ihracatı büyük ölçüde ABD'ye yoğunlaşan Hindistan'da Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildikten sonra vize ve işe alımlarda uyguladığı kısıtlamalarla birlikte İngiltere, Avustralya ve Singapur'da da artan vize kısıtlamaları sektörün geleceği üzerinde rahatsız edici bir endişe kaynağı oluşturuyor. 


Hindistan özel sektörünün en büyük işvereni olan bilgi teknolojisi sektörü bugünkü sıradışı üretim ve ihracat başarısını uzun yıllar önce yazılım alt sektöründe yaptığı işbirlikleri ve yatırımlara borçlu. 19701i yılların sonunda başta IBM olmak üzere bazı ABDTi çokuluslu şirketlerin program, kurulum ve yazılım desteği gibi gereksinimlerini karşılamak için giriştikleri işbirlikleri Hindistan'ın günümüzde dünyanın önde gelen yazılım üreticilerinden birisi olmasında başlıca etkenler arasında yer aldı. 
Yaklaşık 40 yıl önce, Hint Tata ile ABDTi Burroughs'un ortaklaşa kurduğu Tata Burroughs, bu alanda öncü şirketlerden birisiydi. Hint şirketleri yazılım sektörüne ilk adımlarını attığı bu yıllarda yurtdışında geliştirilen yazılım programlarının testini yapmak gibi henüz ikinci derece önemde roller üstleniyordu. 


1980'li yıllar Hindistan'da yazılım sektörüne ilişkin farkındalığın arttığı yıllardı. Yurtdışında çokuluslu yazılım şirketlerinde 


Hindistan'da Bilgi Teknolojisi Sektörü Büyüklüğünün GSYH'ya Oranı 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çalışma fırsatının doğuşu mühendislik ve yönetim bilimleri alanında eğitim gören parlak öğrenciler için çekim unsuru olmuştu. Citicorp ve ANZ gibi çokuluslu finans şirketleri, Hindistan'da gelişen yazılım sektörünü fırsata çevirmiş; ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zellanda gibi ülkelerde faaliyet gösteren şubelerinin yazılım işlerini Hindistan'da kurulu birimlerine vermişti. Hindistan Elektronik Bakanlığı ise aşama aşama fakat 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sürekli olarak bilgisayar bilimleri ve uygulamalı bilgisayar teknolojisinde eğitim altyapısını geliştirmeye dönük politikalar benimsiyordu. Yazılım eğitimi özel sektörün de ilgisi çekmiş, NIT ve Aptech gibi yazılıma dönük eğitim veren kuruluşlar Hindistanın tüm büyük kentlerinde merkezler açmıştı. Bu kuruluşlardan alınan yazılım sertifikaları yazılım sektöründe başarılı bir kariyer yapmak için önemli ve saygın unsurlardı. 


Hindistan'ın Bilgi Teknolojisi Üretiminde İhracatın Payı (1991 -2015) 


goremaraso 
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Grafik: Prof. Dr. Richard Heeks, Manchester Üniversitesi, Bilişim Kalkınması Merkezi 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Hindistan 1980'li yıllarda yazılım ihracatı gelirinin yaklaşık 4080'ini 1973'te Bombay'da kurulan SEEPZ adlı ülkenin ilk yazılım ihracat bölgesinden yapıyordu. SEEPZ günümüzün modem bilgiteknolojisi parklarının öncülerindendi. 80'i yılların sonuna gelindiğinde Hindistan'ın yazılım konusunda becerisi geleneksel uygulama yazılımı alanının ötesinde küresel çapta onaylanmıştı. Hindistan hükümetinin yerli haberleşme ve üstün bilgisayar teknolojileri geliştirmek için kurduğu yenilikçi kurumlar dışında Motorola ve Teksas Instrumenis gibi çokuluslu şirketlerin küresel yazılım gereksinimlerini karşılamak amacıyla Hindistan'da açtığı geliştirme merkezleri ülkede yazılım sektörünün güç kazanmasında öne çıkan iki etkendi. 


1990'lı yıllarda Hint hükümeti ekonomide liberalleşme politikasına dönük adımlar atarken bilgi teknolojileri alanını ihmal etmedi. 1991 yılında bilgisayar donanımından alınan ithalat vergisini düşürdü. 1993 yılında yazılım ihracatı yapan şirketlere gelir vergisi muafiyeti sağlandı. Bu 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dönemde yüzlerce küçük yazılım firması doğarken General Electric ve Hewlett Packard gibi iki büyük ABD'li şirketin Hindistan'da yazılım geliştirme merkezleri açıldı. 


Hint Başbakanı'nın 
5 büyük önceliğinden biri: 
Bilgi teknolojisinde gelişim 


2000 yılı yalnızca bin yılın 
değil Hindistan yazılım sektörünün de dönüm noktası oldu. 1 
Ocak 2000 tarihine girilmesiyle kamu kurumları ve özel şirketlerin bilgisayar yazılımlarının verdiği hatanın önlenmesi için Hintli yazılım firmalarına büyük bir fırsat doğdu. 90'u yılların sonunda çokuluslu şirketlerin bilgi işlem şefleri yazılım sektöründe Y2K hatası denilen bu sorunun çözümü için ABD ve Avrupa'ya göre daha düşük maliyetli olan Hint firmalarının kapısını çalmıştı. Başta çokuluslu bankalar ve sigorta şirketlerinin Y2K hatasını başarıyla gideren Hintli firmalar, yeni ve güçlü müşteriler edinmiş, büyük sistem ve uygulamalar alanında deneyim kazanarak henüz 2002 yılında Hindistan'ın yazılım ihracatını 
30 milyar dolara çıkarmıştı. Öte 
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Grafık: Prof. Dr. Richard Heeks, Manchester Üniversitesi, Bilişim Kalkınması Merkezi 


yandan, 1998 ve 2004 yılları arasında Başbakanlık koltuğunda oturan Atal Bihari Vajpayee'nin beş büyük önceliği arasına bilgi teknolojisinde gelişimi koyması Hindistan'ın bu alanda sıçrama yapmasında kaydadeğer bir etkendi. Vajpayee, bilgi teknolojisi ve yazılım sektörlerinin gelişimini sağlamak amacıyla 1998'de Hint Ulusal Görev Gücü'nü kurdu. Kamu Planlama Komisyonu'na bağlı bu birim Hindistan'ın ulusal bilişim politikasını belirlemekle yetkilendirilmişti. 


90'lı ve 20001i yıllarda özetle bu güzergâh üzerinden akan süreç IBM, Philips, HP, Oracle ve SAP gibi bilgi teknolojisi ve yazılım devlerinin deniz aşırı ülkelerde yazılım ve ürün geliştirme alanında kurdukları ortaklıklar- da Hindistan'ı gözde ülke olmaya taşıdı. Günümüzde Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan ABD'li Oracle, 1994 yılında Bangalor'da, 1999'da Haydarabad'da yazılım geliştirme merkezleri açmış; Hindistan, Oracle'ın ABD dışındaki en büyük AR-GE merkezi haline gelmişti. 2017 itibariyle Oracle'ın ardından dünyanın en büyük 


üçüncü yazılım şirketi olan Alman SAP, 1996'da Bangalor merkez olmak üzere Bombay, Yeni Delhi ve Kalküta'da üç ofis açmış; Almanya dışındaki en büyük AR-GE merkezini tıpkı Oracle gibi Hindistan'da kurmuştu. 
Philips'in 1996'da Bangalor'da kurduğu Yenilikçilik Yerleşkesi, zamanla Hollanda dışındaki en büyük yazılım merkezi olmuş, tüketici elektroniğinden tıbbi sistemlere dek tüm şirket yazılımının beşte birini üretir duruma gelmişti. Sözü edilen şirketlere ek olarak, IBM 1998 yılında, Sun Mikrosistem 1999'da ve Hewlett Packard 2002'de Hindistan'da en az bir AR-GE ve ürün geliştirme merkezi kuran çokuluslu şirketler arasında yerlerini almıştı. Küresel şirketlerin büyük bölümünün merkez dışında ana yazılım ve AR-GE üssü seçtiği Bangalor, yazılım mühendislerine dünyada en az ödeme yapan teknoloji üretimi yoğun şehirler içerisinde yer alıyordu. Bangalor'da çalışan yazılım mühendisleri, ABD'de Silikon Vadisindeki ücretlerin 1/13'üne denk, yıllık ortalama 
8600 dolarlık bir maaşı kabul 
ediyorlardı. 


IBM'in toplam istihdamının üçte birini Hindistan karşılıyor 


Günümüzde Hindistan'ın bilgi teknolojisi ve yazılım üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi oluşunda; bilgisayar ve donanım malzemesi, yazılım, servis hizmetleri, sunucu servisleri ve AR-GE gibi alanlarda faaliyet gösteren, dünyanın en büyük bilgi teknolojisi şirketlerinden IBM'in sözü edilen çokuluslu şirketlerden çok daha önemli ve belirgin bir rolü bulunmaktadır. Bugün ABD'de yaklaşık 100 bin çalışanı olan IBM, 
1951 yılında Bombay ve Delhi'de 
bilgisayar satışı yapmak üzere 


— 


(Tin 


HİNDİSTAN'DA ÇALIŞAN SAYISI 


IBM 130,000 


Oracle Gi 40,000 
Deli $ğ 25.000 
Cisco || 10.600 
Microsoft | 8,000 


Alphabet (Google) | 1,800 


TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI 


72,000 


Grafik: New York Times, Vindu Goel, 28 Eylül 2017 


açtığı iki ofisle faaliyete başladığı Hindistan'da 130 bin kişiyi istihdam etmektedir. Merkezinin bulunduğu ülkeye kıyasla yabancı bir ülkede daha çok sayıda çalışanı bulunması bakımından IBM dünyada eşine az rastlanan çokuluslu şirketlerden birisidir. 
170'ten fazla ülkede 410 bin çalışanı olan IBM'in toplam çalışan sayısının yaklaşık dörtte biri ABD'de, üçte biriise Hindistan'da istihdam edimektedir. Şirketin Hintli çalışanları dünyadaki birçok banka, telefon şirketi ve hükümet için danışmanlık, yazılım, bulut tabanlı bilgisayar sistemleri gözetimi gibi hizmetler sunarken Apple, AT&T ve Airbus gibi çokuluslu şirketlerin teknik işlerini yapmaktadır. Araştırma şirketi Glassdoorun verilerine göre Hindistan'da IBM çalışanlarının aldığı ücretler ABD'ye kıyasla yarı yarıya düzeyle beşte bir düzey arasında değişmektedir. 
Bu durum IBM'in ABD dururken 


Hindistan'ı işgücü deposu haline getirmesinin temel nedenini özetle açıklamaktadır. Öte yandan, Nisan 2017'de ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı bir kararnameyle düşük ücret alan, teknoloji sektöründe çalışan yabancılara ülkeye girişte verilen H-1B geçici çalışma vizesi uygulamasına Amerikan zenginliğinin çalınmasına yol açtığı gerekçesiyle son verdi. Bu uygulamadan ençok yararlananülke Hindistan, söz konusu geçici çalışma vizesini en çok aldıran altıncı şirket ise IBM'di. 


İnnova Bilişim'in kurucu ortağı Aydın Ersöz, 2016 yılında Hindistan'a yaptığı geziye ilişkin izlenimlerini paylaştığı blogunda bilişim sektörünün ülkenin dört bir yanına yayıldığını ve Bangalorun bilişimin başkenti oldu-Şunu belirtiyor. “Büyük teknoloji şirketlerinin çoğunun Bangalor'da yerleşkesi var. Infosys ve 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“Hindistan'ın en büyük yazılım ofisinde çalışan sayısı 
250 bine dek çıkarken çalışan 
dönüşüm oranı 9015'in altında tutuluyor. Türkiye'de en kalabalık yazılım ofisinde çalışan 


sayısı bin kişiyi geçmezken çalışan dönüşüm oranı 9020'- nin üzerinde. Hindistan'ın nüfusu Türkiye'nin yaklaşık 
16 katı ancak yazılım sektöründe çalışan sayısı Türkiye'nin 250 katı.” 


Wipro başta olmak üzere Hint bilişim şirketlerinin merkezleri de burada. Bangalor, Delhi ve Mumbai gibi büyük şehirlerin yanında, Haydarabad, Pune, Chennai, Jaipur gibi şehirlerde de büyük teknoloji şirketlerinin ofisleri yer alıyor.” Ersöz, Hindistan bilişim sektörünün çarpıcı bir yönünün de büyüme hızı olduğunu vurguluyor. “Sektörde son 10 yılda müthiş bir büyüme 
olmuş. Gittiğimiz her şirkette, 10 
yıl önce çalışan sayımız birkaç yüz ya da birkaç bin kişiydi, şimdi ise yüzbinleri bulduklarını söylediler. Bir düşünün: kimi şirkette 100 bin, kimi şirkette ise 
300 bin çalışan. Bu şirketler nasıl 
organize olur, çalışanlarını nasıl eğitir? İnsanın aklı ermiyor!” 


Hindistan ve Türkiye arasındaki uçurum 


Peki, Hindistan ile Türkiye'yi yazılım sektörü bakımından kıyasladığımızda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz? Wu Lianging, bu sorunun yanıtını en iyi biçimde verebilecek uzmanlardan birisi. Huawei Türkiye'nin AR-GE yöneticisi olan Wu, ülkemizde üstlendiği bu görevden önce aynı şirketin Hindistan'da yaklaşık bin kişilik AR-GE merkezini yönetmiş. Bilgi teknolojileri haftalık gazetesi BThaber'de yayımlanan yazısında, Hindistan'ın en büyük yazılım ofisinde çalışan sayısının 250 bine dek çıktığını, ilk beş büyük yazılım 
ofisinde çalışan sayısının 150 


binin altına düşmediğini ve çalışan dönüşüm oranının 9015'in altında tutulduğunu belirtiyor ve ekliyor. “Türkiye'de en kalabalık yazılım ofisinde çalışan sayısı bin kişiyi geçmezken çalışan dönüşüm oranı 9620'nin üzerinde. Hindistan'ın nüfusu Türkiye'nin yaklaşık 16 katı ancak yazılım sektöründe çalışan sayısı Türkiye'nin 250 katı.” Öte yandan, Wu bugün Hindistan'da faaliyet gösteren büyük şirketlerin hemen hemen tamamının gelirinin 46050'sinden fazlasının ABD'den, 4615-30 arası gelirinin de başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinden sağlandıgının altını çiziyor. 


Çin'den sonra dünyanın en 


Nisan 2017'de ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı bir kararnameyle düşük ücret alan, teknoloji sektöründe çalışan yabancılara ülkeye girişte verilen H-1B geçici çalışma vizesi uygulamasına Ame- 


rikan zenginliğinin çalınmasına yol açtığı gerekçesiyle son verdi. Bu uygulamadan en çokyararlananülke Hindistan, söz konusu geçici çalışma vizesini en çok aldıran altıncı şirket ise IBM'di. 


GOMPUTER STTUTE OE NFORMATION TEGHNOLOGV (C.T) 


Advance Diploma in 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büyük nüfusuna sahip ülkesi olan Hindistan, IMF'nin 2016 yılı 
verisine göre kişi başına 1723 
dolar GSYH'yla dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi. Nüfusun 9030'dan daha azı internete bağlanabiliyor, insanlar az sayıda sunucudan hizmet alabiliyor ve yüksek hızlı geniş bant internet kullanımı oldukçasınırlı. 
Tüm bu güçlüklere rağmen Hindistan; Tata, Infosys, Wipro, Hindustan Computers, Accenture ve Satyam gibi bilgi teknolojisi ve yazılım şirketleriyle dünyaya yoğun biçimde ürün ve hizmet ihracatı yapıyor. Bu şirketler kendi alanlarında Hindistan'ın en büyük ve saygın şirketleri arasında gösteriliyor. Bir bölümü bu şirketlerde göreve başlayan ve yetişen Hintliler bugün dünyanın lider bilgi teknolojisi ve yazılım şirketlerinin üst yönetici (CEO) koltuğunda oturuyor. Bunlar arasında Microsoftun CEO'su Satya Nadella, Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Adobe'un CEO'su Shantanu Narayen, Cognizant'ın CEO'su Francisco D'Souza ve Xerox'un CEO'su Ashok Vemuri gibi isimler özellikle dikkat çekiyor. 


Hindistan'ın bilgi teknolojisi ve yazılım sektörlerinin ulaştığı 


Foto: Lois Joy Hofmann, 2011 


üstün başarıyı yalnızca özel sektörün çabalarına ve yabancılarla girdikleri işbirliklerine dayandırmak büyük haksızlık olur. Hindistan hükümetinin ilgili alanlarda desteği, yönlendiriciliği, daha da önemlisi bu yönde kurumsallaşması başarının yolunu açan çok önemli bir etken. Bugün Hindistan'da gelişmiş bir ulus olmaya dönüşümde e-kalkınmanın (dijital kalkınma) motor olduğu öngörüsüyle çalışmalar- da bulunan Elektronik ve Bilgi Teknolojisi adında bir Bakanlık var. Bakanlığın 7 temel hedefi bulunuyor: e-Hükümet: e-hizmetlerin dağıtımı için e-altyapı- nın sağlanması, e-Sanayi: Bilgi teknolojisi sektörü ve elektronik donanım üretimi teşviki, e-Yenilikçilik/AR-GE: AR-GE uygulaması ve yenilikçilik gelişimi, e-Öğrenme: e-yetenek gelişimi ve bilgi ağı desteğinin verilmesi, e-Güvenlik: Hindistan'ın siber güvenliğinin sağlanması, e-Kapsama: Daha kapsayıcı büyüme için bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım teşviki, İnternet Yönetimi: Sosyal platformlarda Hindistan'ın internet yönetim rolünü güçlendirme. 


Bir şirketin finansal başarısını ölçümlemede en başta gelen un- 


surlardan birisi hiç kuşkusuz net kar/toplam gelir oranı olarak kabul edilir. Günümüzde bu orana en yüksek ölçüde sahip olan şirketler ise bilgi teknolojisi ve özellikle de yazılım şirketleridir. 
Çünkü bu şirketler imalat sanayi yatırımcıları, telekomünikasyon sağlayıcıları ve petrol arama şirketleri gibi yüksek tutarda sabit sermaye yatırımına gerek duymaz. Yazılım sektöründe bina, ofis malzemesi ve bilgisayarlar dışında sabit sermaye kalemleri yok denecek kadar azdır. Yüz milyonlarca insanın yoksullukla boğuştuğu Hindistan bu gerçeği 1980'li yıllarda fark etmiş, 1990'lı yıllarda bilgi teknolojisi ve yazılım sektörlerine odaklanmış ve 2000'li yıllardan sonra da emeği- nin karşılığını toplamaya başlamıştır. Ancak tüm bu süreçten daha önemli bir gerçek daha bulunmaktadır. Yapay zekâ, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi yeni bir üretim ve yaşam sürecini müjdeleyen unsurların öne çıktığı günümüz dijital çağında yalnız bugünün değil, aynı zamanda geleceğin lider ekonomileri tarım, hizmetler ve sanayi sektörlerinden daha yoğun biçimde bilgi teknolojisi ve yazılım sektörlerine yatırım yapan uluslar olacaktır. 
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Dünya İhracat Coğrafyasında Meydana Gelen Değişme: Panoramik Bir Bakış 


BAYRAM ALİ EŞİYOK 


Türkiye Kalkınma Bankası Kıdemli Uzman/İktisatçı 


GC ülkelerin sanayi ürün ihracatçısı, gelişmekte olan ülkelerin ise tarım ihracatçısı olarak dünya ekonomisine eklemlendikleri 20. yüzyıl koşulları günümüzde artık geçerli değildir. Sanayi coğrafyasının yeniden yapılanması sonucunda birçok gelişmekte olan ülke giderek sanayi ihracatçısı olmaya başlamış, gelişmiş ülkeler ise yüksek teknoloji yoğunluklu, bilgiye dayalı ekonomi temelinde yeniden yapılanmıştır. Bu bağlamda sanayileşme tek başına bir hedef olarak seçildiğinde 20. 
Yüzyıla takılıp kalmak anlamına gelir. 21. Yüzyıl koşullarında salt sanayileşme değil, nasıl bir sanayileşme sorusu daha stratejik, daha anlamlı bir sorudur. 


Kapitalizmin yeniden yapılanma sürecinde, küresel ağlar üzerinde gerçekleşen üretim mekândan bağımsızlaşıp parçalanırken, birçok sektörde üretimin değişik aşamaları çevre ülkelere aktarılmış, bunun sonucunda fa- son ilişkiler giderek yaygınlaşmaktadır. Sermayeler arasında artan rekabet sonucunda, üretim maliyetlerinden tasarruf sağlamak isteyen uluslar-üstü şirketler, çevre ülkelerdeki düşük işgücü maliyetleri başta olmak 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üzere, diğer avantajlardan yararlanarak rekabet güçlerini artırmaya yönelmiştir. Ancak merkez ülkelerden çevre ülkelere kaydırılan sanayi tüm bölge ya da ülkelere eşit olarak dağılmamış, temel olarak Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi ile sınırlı kalan bir gelişme olmuştur. 


Seçilmiş ülke, gelir grubu ve bölgelere ilişkin dünya mal (hizmet hariç) ihracat paylarını gösteren Tablo 1 incelendiğinde, Çin'in etkisiyle ihracatın ağırlıklı olarak Doğu Asya &Pasifik bölgesinde yoğunlaştığı izlenmekte, diğer bölge ve ülkelerin ihracat aylarında anlamlı artışların gerçekleşmediği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, mal ve hizmet ihracatındaki artış esas itibariyle Asya ve sınırlı ölçüde Latin Amerika ülkelerinde gerçekleşmiş, mal ve hizmet ihracatındaki eşitsiz coğrafi dağılım giderek derinleşmiştir. Doğu Asya ve Pasifiğin artan ihracat payına karşın yüksek gelirli ülkelerin ve Euro Bölge'sinin ihracat payında önemli boyutlara varan aşınma izlenmektedir. 


Tabloda gösterilen bulgulara göre Türkiye'nin dünya mal ihracat payı “ol'in altında bulun- 


maktadır. 2015 yılı itibariyle Çin- 
"in dünya mal hizmet ihracat payı 9013,2, Güney Kore'nin 903,3, Hindistan'ın 61,7 ve Türkiye'nin 900,9 oranında tespit edilmiştir. 
Türkiye tüm kaynaklarını ihracata kanalize etmesine karşın, dünya ihracatından aldığı pay henüz “ol'in altında bulunmaktadır. Düşük ihracat payıyla birlikte ihracatın teknolojik yoğunluğu da temel olarak orta ve düşük teknolojilere dayalı gelişmekte, yüksek teknolojinin payı son derece yetersiz bulunmaktadır. 


Gelişmiş ve gelişen ülkelerin dünya ihracat payları 


Dünya ihracat payları, daha spesifik olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kategorileri altında toplulaştırılıp (geçiş ekonomilerin payı ihmal edilecek kadar düşük bulunmaktadır) incelendiğinde oldukça çarpıcı bulgulara ulaşılmaktadır. Buna göre, gelişmekte olan ülkelerin 
1950 yılında “034,0 olan dünya 
ihracat payı, 1980 yılında 9029,7 oranına gerilemiş, ancak 1990'lı yıllardan itibaren artmaya başlayarak, 2015 yılında 944,8 oranına yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin artan dünya ihracat pa- 


Tablo 1: Mal İhracatında Dünya Payları (90) (Cari Fiyatlar ile) 


Çin 

Almanya 
Hindistan 
Sahra-Altı Afrika 


ABD 


L. Amerika ve Karayipler 


1990 
L5 


4,1 


6,3 


Kaynak: World Bank (Dünya Bankası) veri tabanından hareketle kendi hesaplamamız. 


yına karşın, gelişmiş ülkelerin payı aşınmaya başlamış, 1950- 
2015 yılları arasında 9062,8'den 
9052 oranına düşmüştür. Önceki 
satırlarda da belirtildiği üzere gelişmekte olan ülkelerin artan ihracat payına genel olarak Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi özel olarak da bu bölgede yer alan Çin katkı yapmıştır. 


Değer olarakifadeedildiğinde ise; çevre ülkelerin 1950 yılında yaklaşık 21 milyar dolar olan ihracatları 2015 yılında 7.4 trilyon dolara, metropol ülkelerin ise 


38.8 milyar dolardan 8.6 trilyon dolara yükselmiştir. 1950-2015 yılları arasında dünya ihracatı ise 61.8 milyar dolardan 16.5 
trilyon dolara çıkmıştır. 


Kısaca, çevre ülkelerin ihracat başarımı önceki satırlarda da belirtildiği gibi, temel olarak Asya ve göreli olarak Latin Amerika ile sınırlı bir gelişmedir. Orta Doğu ve Afrika'nın ihracat artışına katkıları önemsizdir ve bu bölgeler giderek küresel iktisadi döngünün dışında kalıp marjinalleşmektedir. 


Yüksek Teknoloji Yoğunluklu Ihracatın Toplam Imalat Sanayi İhracatı Içindeki Payı 


21. yüzyıl koşullarında, ihracattan çok nasıl bir ihracat sorusu daha da önemli bir sorudur. 
Başka bir ifadeyle, dış ticaret hadleri sanayi ürünlerinin aleyhine gelişmekte bu da yoksullaştırıcı uzmanlaşma ile sonuçlanmaktadır. Prebisch'in 20. yüzyılın ortalarında birincil mal ihracatçısı ülkeler için ortaya koyduğu dış ticaret hadlerindeki bozulma, bugün artık klasik sanayi 


Grafik 1: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilerin Dünya İhracat Payları (1950-2015) (90) 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Kaynak: UNCTAD veri tabanından hareketle kendi hesaplamamız. 
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Tablo 2: Yüksek Teknoloji Yoğunluklu İhracatın Toplam İmalat Sanayi İhracatı İçindeki Payı (90) 


Çin 

Almanya 
Hindistan 
Sahra-Altı Afrika 


ABD 


Latin Amerika ve Karayipler 


1990 


2000 
19,0 


2015 
25,8 


11,2 


ürün ihracatçısı ülkeler için gündemdedir. Bu çerçevede yüksek katma değer üreten ya da yükte hafif, pahada ağır ürünlere dayanmayan bir ihracat, yoksullaştıran uzmanlaşma ile sonuçlanmaktadır. 


Tablo 2, yüksek teknoloji yo-Şunluklu ihracatın toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payını göstermektedir. Tablonun özeti şu: yüksek teknoloji yoğunluklu 


ihracatın toplam sanayi ihracatı içerisindeki payın en yüksek gerçekleştiği ülkelerin başında Kore ve Çin gelmektedir. Tam karşı kutupta ise Türkiye ve Hindistan bulunuyor. Bölge olarak bakıldığında ise Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi yüksek teknoloji yoğunluklu ürün ihracatında ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi Furo Bölgesi izliyor. L. Amerika'nın yüksek teknoloji yoğunluklu ürün ihracatının imalat sanayi 


Kaynak: World Bank. 


içindeki payı aşınırken, Sahra-Altı Afrika'nın payı marjinal bir oranda bulunmaktadır. 


Kısaca, yüksek teknoloji yo-Şunluklu ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içerisindeki payını artıran çok az sayıda ülke ve bölge olup, Türkiye'nin de içerisinde olduğu birçok ülke ve bölgenin geleneksel sektörlere dayalı ihracat yapılarında anlamlı değişiklikler izlen- 


Grafik 2: Türkiye'nin Mal İhracat ve İthalatında Dünya Payları (1979-2015) (90) 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— ihracata -— ithalat 


Kaynak: World Bank veri tabanından hareketle kendi hesaplamamız. 


memektedir. Başka bir ifadeyle, 


yüksek teknoloji yoğunluklu ürün ihracatındaki artış esas olarak Kore ve Çin'in etkisiyle esas olarak Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi ile sınırlı bir gelişme olup, dünya ekonomisinin tepesinde bulunan ABD'nin yüksek teknoloji ihracatındaki aşınma dikkat çekici boyutlarda bulunmaktadır. 2015 bulgularına göre Çin'in yüksek teknoloji yoğunluklu ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı ABD'den 6,8 puan daha yüksek gerçekleşmiştir. 


Türkiye'nin Dünya Mal Ihracat ve Ithalat Payı 


Dünya ekonomisinin çevresinde yer alan Türkiye'nin dünya ithalat payı dünya ihracat payının üzerinde seyretmekte, bunun sonucunda dış ticaret ve cari açık gündeme gelmektedir. Buna göre, Türkiye'nin 1980 yılında 900,15 olan dünya ihracat payına karşın dünya ithalat payı 900,40 
oranında gerçekleşmiştir. 2014 
yılında ise ihracat payı 900,91'e, ithalat payı 901,29a yükselmiştir. 
Dünya ithalat payının ihracat payından yüksek gerçekleşmesi sonucunda 1980 yılında 4.603 


milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2014 yılında 63.584 milyon dolara yükselmiş, Türkiye ekonomisinin ithalata bağımlılığı giderek artmıştır (Grafik 2). 


1990'lı yıllar ile birlikte Türkiye'nin dış ticaret yapısında önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, Türkiye 199011 yıllarla kıyaslandığında 20001i yıllarda giderek daha fazla dış ticaret açığı ve cari açıkla karşı karşıya kalmıştır. 
Şüphesiz bunun temel nedeni üretimin ve ihracatın giderek daha fazla ithalata bağlı olmasın- dan kaynaklanmıştır. Ekonominin 20001i yıllarda ithalata bagımlılığını artıran belli başlı ögeler arasında ise; bir eğilim olarak (kriz yılları hariç) TL'nin değerlenmesi, Dahilde İşleme Rejimi ve Gümrük Birliği Anlaşması gibi bir dizi öğenin etkisini belirtmek gerekir. Burada bu ögelerden sadece Gümrük Birliği Anlaşması'nın etkisini belirtmekle yetinelim. Türkiye, Gümrük Anlaşması gereği AB dışındaki üçüncü ülkelere karşı AB'nin ortak gümrük tarifesi yükümlülüğünü yerine getirmekte/uygulamakta, bu yükümlülükten muaf olan ülkeler (Çin 


gibi sanayi coğrafyasının yükselen Asya ekonomileri başta olmak üzere) Türkiye'ye karşı rekabet güçlerini yükselterek, Türkiye'nin dış ticaret açıkları üzerinde baskı oluşturmaktadır. 


Sonuç olarak, Kapitalizmin yeniden yapılanma sürecinde uluslar-üstü şirketlere bağlı üretim ağları üzerinde konumlanan ve bunun sonucunda giderek üretim ve ihracat merkezine dönüşen ülke ve bölge sayısı Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ve az sayıdaki ülke ile sınırlı bir gelişmedir. Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin giderek bir üretim üssü haline gelmesinde dış dinamikler yanında bu bölgede yer alan ülkelerin sahip oldukları avantajların (iyi yetişmiş işgücü, eğitim sistemi, teknoloji geliştirme becerileri, Ar-Ge faaliyetleri vs.) etkisini de özellikle belirtmek gerekir. 


Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze sanayide azımsanmayacak gelişmeler göstermesine karşın, üretimin, dolayısıyla ihracatın yapısı düşük ve orta teknolojilere dayalı gelişmekte, yüksek teknoloji yoğunluklu üretimin ve ihracatın payı son derecedüşük bulunmaktadır. 
Bu çerçevede imalat sanayinin yapısını yüksek teknoloji yoğunluklu sektörler temelinde dönüştürmek gerekmektedir. Ancak bu dönüşümün (Türkiye'nin şu son 35-40 yıllık deneyiminin de gösterdiği üzere) kendiliğinden gerçekleşeceğini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Sanayinin yapısı ancak yeni bir sanayileşme politikası ile dönüştürülebilir. 
Hazırlanacak seçici sanayi politikası ile ekonominin üretim yapısı, üretken sektörler ve yüksek katma değerli sektörlertemelinde yeniden yapılandırılabilir. Doğu Asya deneyimi bu açıdan çıkarılacak derslerle doludur. 
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Seramik fayans üretiminden F-35 uçak motoru üretimine 


TÜRKİYE'NİN GURURU: KALE GRUBU 


| sanayileşmenin 
öncü şirketlerinden Kale Holding'in kurucusu İbrahim Bodur, Cumhuriyet'in ilanından 
5 yıl sonra, 1928'de Çanakkale'de 
adı Atatürk tarafından konan Yenice ilçesinin Nevruz köyünde doğar. Zeki ve çalışkan bir öğrenci olan Bodur, Balıkesir Lisesi'ni o günkü deyişle iftihar talebesi olarak tamamlar. Lisedeki başarısını İstanbul'da yüksek eğitim aldığı Robert Kolej'de sürdürerek Ekonomi bölümünden üstün başarıyla mezun olur. Robert Koleji o yıllarda hem lise hem de üniversite eğitimi vermektedir. 1971 
yılına dek bugünkü Boğaziçi Üniversitesi arazisinde eğitim veren Robert Koleji Amerikan tarzı eğitimi dışında, değerleri ve kültürüyle de İbrahim Bodur'un üzerinde büyük bir etkide bulunur ve Bodur, üniversiteyi bitirdikten sonra iş yönetimi alanında uzmanlık kazanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gider. 
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İbrahim Bodur, 1951 yılında Türkiye'ye dönüp babası ve kayınpederinin ortaklaşa kurduğu pamuk ipliği fabrikasında çalışmaya başladığında henüz 23 yaşında genç bir delikanlıdır. Yaklaşık 5 yıl bu fabrikada çalışıp yönetiminde yer alan Bodur, iş yaşamında iyice piştikten sonra ogünküadıyla Çekoslovakya'dan makine ve ekipmanı getirilen, Türkiye'nin ilk seramik fabrikasını 1957'de Çanakkale'nin ilçesi Çan'da kurar. Çan, o yıllarda tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan, nüfusu binden az küçük bir ilçedir. İbrahim Bodur, ABD'de uzmanlık eğitimi aldığı dönemde yakından tanıdığı bir işmodelini örnek alarak 750 ortağıyla Türkiye'nin ilk halka açık şirketi olan Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi'ni kurmuştur. Bodur'un söz konusu 
750 ortağı nasıl bir araya getirdiği, köylüleri tarlasını, hayvanını satıp şirkete ortak olmaya nasıl 


ikna ettiği ve aralarında yaptıkları hisse paylaşımı halen büyük bir sırdır. 


Türkiye'nin sanayileşme ve finans tarihine sıradışı bir kuruluş modeliyle adını yazdıran Çanakkale Seramik, kısa zamanda ülkenin ilk yerli fayans üretimini gerçekleştirir. İlk üretim 15cm X 15cm düz beyaz fayanstır. Ardından düz pembe, mavi ve yeşil fayanslar gelir. Fayanslar saman- dan yapılan kutulara konarak taşınmaktadır, karton kutu üretimi o günlerin koşullarında ileri teknoloji kullanımı gerektiren bir iştir. Başarılı üretimi ve ünü Türkiye sınırları dışına taşan Çanakkale Seramik, kuruluşundan 5 yıl sonra Türkiye'nin ilk seramik ihracatını yapmaya başlar. 


Çanakkale Seramik'in yıllar içerisinde gösterdiği büyüme ve gelişim sürecini en iyi anlatan kişilerden birisi de İbrahim Bo- 


dur'un kuzeninin çocuğu, Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve en iyi film ödüllerini kazanan başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dır: “Çanakkale Seramik, hem desen konusunda hem teknoloji olarak Türk seramik dünyasına yenilik getirmiş bir kuruluştur. Sadece teknoloji olarak da değil, aynı zamanda kültürel değerlerimizi, tarihimizi seramiklerin desenlerinde başarıyla uygulamış, yansıtmış bir kuruluştur... Yani sadece bir takım şeyler yapmak değil, aynı zamanda kültürümüzü, Kapadokya'yı, eski çinilerimizi, bunların hepsini çağdaş, modern bir biçime nasıl sokabiliriz, aktarabiliriz, buna bayağı kafa yormuş bir kuruluştur.” 


İlk Marley'i üretti 


Seramik üretiminden alnının akıyla çıkan şirket 1965'te Kaleflex Yer Döşemeleri Fabrikasını kurarak Türkiye'ninilk marleyini üretir. Marley, yere zift sürüp üzerine yerleştirilen plastikten yapılma ve o günlerde çok yaygın olan bir yer kaplamasıdır. 
Marleyin adını ünlü müzisyen Bob Marley'den aldığına ilişkin gülünç ve sevimli şehir efsanesi daha sonra yıllarca Türkiye'de dolaşır durur. 


Çanakkale Seramik'in emin adımlarla büyüme süreci seramik üretiminde kullanılan kalıpların üretimini yapmak için 1969 
yılında kurulan Kale Kalıp'la zorlu bir dönemeci daha aşar. 
Kale Kalıp eski Genel Müdürü Kemal Sözen'e göre kalıp işi makine sanayisinin en Zor ve hassas işidir. Bunu yapan bir firma her şeyi yapabilir. 1971'de 


MENİ FAYANS anar 


750 ortağıyla Türkiye'nin 
ilk halka açık şirketi olan Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi'ni kuran İbrahim Bodur'un söz konusu 750 ortağı nasıl bir araya getirdiği; köylüleri tarlasını, hayvanını satıp şirkete ortak olmaya nasıl ikna ettiği ve aralarında yaptıkları hisse paylaşımı halen büyük bir sırdır. 


ürünlerin pazarlanması için Kale Dekor kurulur. Yer karosu ürünlerine Kalebodur adını veren şirket dış cephe sıvası üreten KaleTerasit'i kurar. 1979'te fayans ve seramik yapıştırıcıları- nın üretilmesi için hizmete başlayan KaleKim, zamanla ürüne adını veren diğer bir kuruluş haline gelir. Tüm bu önemli ve başarılı adımlardan sonra 1973'te 


ŞİMDİ SATIN 
ALDIĞIMIZ ÜLKELERE 


SATIYORUZ 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il 


1993 yılında Çanakkale Seramik”le Kalebodur birleşerek KaleSeramik adını alır. Kale- 
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Seramik tek bir alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşudur artık. 


kurumsallaşma yolunda ilk adım atılarak Kale Holding kurulur. 


Kale Holding'in 199071 yıllara üretimi dek ağırlıklı olarak yapı sektörü üzerinedir. 1993 yılında Çanakkale Seramik'le Kalebodur birleştirilerek KaleSeramik adını alır. KaleSeramik tek bir alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşudur artık. Bu yıllarda İbrahim Bodur, savunma ve havacılık sektöründe kaydedilen ilerleme ve yaratılan yüksek katma değerin farkına vararak yalnız şirketi için değil Türkiye'nin geleceği için de büyük ve önemli bir adım atar. KaleKalıp'ta elde edilen bilgi birikiminin, deneyimin verdiği des- tek ve cesaretle Stinger füze parçalarının üretimine başlanır. 


F-35 için ön gövde ve kanat parçaları üretimine başladı 


İbrahim Bodur, 2002 yılında, 
74 yaşındayken, holdingin yönetimini kızı Zeynep Bodur Okyay, kardeşi Süleyman Bodur ve damadı Osman Okyay'a devreder. 
Bayrağı devralan bu üçlü daha 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ilk yıllarında Kale Holding'in savunma ve havacılık alanındaki yatırım ve ortaklıklarına ağırlık verir. İbrahim Bodur'un damadı olan Osman Okyay, “2004 yılında Kale Grubu havacılık sektöründe yürütülmesi en zor proje olan F-35 projesini yüklendi. İlk uçan F-35 uçağındaki tek Türk üretimi parça bizim tarafımızdan sağlandı.” demektedir. Kale Havacılık ile Lockheed Martin işbirliklerini geliştirerek 2008 yılında F-35 uçaklarının ön gövde ve kanat parçalarının üretimi konusunda anlaşma imzalar. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, bir söyleşisinde, “Lockheed Martin'in en önemli parça üreticisiyiz. Dünyanın en önemli savunma ve havacılık 
projesi olan F35 projesine 400 
parçayla katkı sağladık. Böylelikle, babamın bir hayalini daha gerçekleştirmiş olduk.” demiştir. 
(Hürriyet,10 Mart 2017) 


Kale Holding'in Lockheed Martin'le ortaklaşa giriştiği F-35 projesinden önce, grup şirketi olan Kale Kalıp 2006'da Boeing'e gövde ve kanat parçası üretmeye 


başlamıştır. Kale Kalıp'ın yıllar içerisinde edindiği başarı ve deneyimle bu parçaların sayısı 
800'e dek çıkacaktır. Ayrıca 2006 
yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın insansız hava aracı (İHA) projesine katılan KaleKalıp, Baykar Makine'yle ortaklık kurarak Gözcü adı verilen İHA'nın üretimine geçer. Gecegündüz keşif ve gözlem yapma amaçlı olarak üretilen Gözcü, TSK'nın envanterine giren ilk milli insansız hava aracı olur. 
Kara Kuvvetleri'nin ardından Özel Kuvvetler, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Havacılık bünyesinde de kullanımına başlanır. 2012'de Katar'a ihraç edilir. 
2013 yılına dek 300'ün üzerinde 
Gözcü İHA üretilerek TSK'ya teslim edilir. Türk askerinin koruduğu Halep'teki Süleyman Şah Türbesinin havadan gözetlenmesinden Suriye'deki IŞİD konvoylarının yerinin tespit edilerek vurulmalarına dek şimdiye dek birçok alanda Gözcü İHAlardan yararlanılmıştır. 


Kale Grubu, 40 yılı aşkın bir süre diliminde faaliyet gösterdiği 


asıl uzmanlık alanı olan yapı endüstrisini de ihmal etmez ve bu konuda öncülüğünü koruyan, ilerleten atılımlarını sürdürür. 
2005 yılında Çanakkale'nin ilçesi 
Çan'da 3 mm-5mm kalınlığıyla kolayca delinen, kesilen ve şekil verilen dünyanın en ince seramiğini üretir. Kale Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Parpucu bu konuda, “Zeynep Hanım 3-4 yıl boyunca bu ince seramiği pazara tanıtmada ciddi sıkıntılara göğüs gerdi. Bugün kendisinin ne kadar haklı oldu-Şunu görüyoruz.” der. 


Milli piyade tüfeği MPT1-76'yı Kale Kalıp ve MKE birlikte üretiyor 


Kale Holding'in 50. kuruluş yıldönümü olan 2007'de şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Zeynep Bodur Okyay, iki yıl sonra, Türkiye'nin savunma sanayiinde milat sayılan, son derece önemli bir projede Kale Kalıp'ın Makine Kimya Endüstrisi'yle ortaklık kurmasını sağlar ve TSK'nın teknik istekleri doğrultusunda tamamen yerli teknolojiyle milli piyade tüfeğinin üretimine dönük ilk çalışmalara başlanır. 


2008 yılında F-35 uçaklarının 
ön gövde ve kanat parçalarının üretimine başlayan Kale Grubu, ABD'li havacılık ve uzay şirketi Pratt&W hitney'le kurduğu ortaklıkla 2011'de F-35 savaş uçaklarının F-135 ve F-15 ile F-16 uçaklarının F-100 adı verilen motorlarına parça üretimine geçer. İzmir Ege Serbest Bölgesi'nde yaklaşık 75 milyon dolara kurulan fabrikada dünyanın en gelişmiş savaş uçağı F-35in motoruna parça üretimi yapan Kale Pratt & Whitney Uçak Motorları Sanayi 


A.Ş'nin yüzde 51 hisse payı Kale Holding'e, kalan “649 pay ise Pratt & Whitney'e aittir. Pratt & Whitney, dünyadaki tüm yolcu uçağı filosuna ait motorların 9030'unu ve 29 farklı ülkenin silahlı kuvvetlerinin kullandığı askeri uçakların motorlarını üreten; uçak motoru tasarımı, üretimi ve bakımında dünyanın lider şirketidir. Pratt & Whitney gibi bir dünya deviyle kurduğu iş ortaklığı Kale Holding'in savunma ve havacılık sektörlerinde zirveye doğru güvenli adımlarla tırma- 


KaleKalıp ve Makina Kimya Endüstrisi tarafından TSK için üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği MPT- 
76, 600 metre etkili menzile sahip. Tüfek 4,3 kg ağırlığında, 88 cm boyun- da, şarjörü 20 mermi kapa- 


siteli ve -76 ile *65 derece 


arasında çalışabiliyor. KaleKalıp NATO'nun 42 
başarı testini geçen MPT 76'nın seri üretiminde artışa gitmek üzere Mayıs 2017'de 24 milyon TLlik yatırım teşviki aldı. 
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nışını göstermek açısından çok önemli bir örnektir. 


Savunma ve havacılık alanında Türkiye'nin lider özel sektör şirketi Kale Holding, motor parçasından uçak motorunun kendisini üretmeye geçmek amacıyla Mayıs 2017'de dünyanın en büyük ikinci uçak motoru üreticisi Rolls-Royce'la anlaşma imzalar. 9051 Kale Grubu, 049 
Rolls-Royce ortaklığıyla şirket kuran iki grup, başta Türkiye'nin ulusal savaş uçağı projesi TF-X olmak üzere, ülkemizin sivil ve askeri alanda gereksinim duyduğu uçak motorlarını tasarlayıp üretmeyi hedeflemektedir. 


Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, söz konusu ortaklığın basına tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada ortaklık sürecinin Türk mühendislerin işe alınıp İngiltere'de eğitim verilmesiyle başlayacağını bildirmiştir. 
Sıfırdan bir motor olacağı için projenin uzun bir tasarım ve geliştirme dönemi bulunduğunu ifade eden Okyay, “Üretilen ilk motoru 2023'te uçurma hedefimiz var. Ancak sertifikasyon ve iyileştirme süreçleri biraz daha zaman alacaktır. Tahminimiz, 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Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, yapılan testlerin ardından hedeflenen noktaya geldiklerini belirterek 2018'in başında ilk jet motorunu teslim edeceklerini açıkladı. 


bütün sertifikasyon süreçleri tamamlanmış halde en geç 2030 
gibi seri üretime başlanmasıdır.” 
demiştir. İleride farklı motorların geliştirilmesini de hedeflediklerini aktaran Okyay, Rolls-Royce'la ortaklaşa kurulacak şirketin adının TAEC Uçak Motor Sanayi AŞ olacağını açıklamıştır. 


2018'in başında ilk jet motoru üretilecek 


Ne var ki, Kale Grubu ortağıyla sıfırdan motor üretme konusunda anlaşmazlığa düşmüş, 


İngiltere Başbakanı Theresa May, 


© (28 Ocak 2017) 


yeni bir motor yerine, tasarımı ve üretimi daha önceden yapılan uçak motoru üretiminde anlaşmaya varılmıştır. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, yapılan testlerin ardından hedeflenen noktaya geldiklerini belirterek 2018'in başında ilk jet motorunu teslim edeceklerini açıklamıştır. 


Kale Grubuile Rolls-Royce'un ortaklaşa uçak motoru üretme projesi, İngiliz BAE Sistem ile TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) milli savaş uçağı TF-Xi geliştirmek için Ocak ayında yaptığı anlaşmadan beş ay sonra hayat bulmuştur. 
İngiltere (Başbakanı o Theresa May'in Türkiye'yi ziyareti kapsamında iki ülke arasında bu konuda bir savunma anlaşması yapılmıştır. TUSAŞ, Kasım ayında uçuş denetim sistemi, uçuş bilimleri, elektromanyetik tasarım, silah entegrasyonu tasarım, modelleme ve simulasyon mürhendislerinin de arasında yer aldığı 13 farklı mühendislik dalına yönelik iş ilanı vermiştir. 


2016 yılını yaklaşık 1,7 milyar 
TL ciroyla kapayan Kale Hol- 


Kale Grubu, ABD havacılık wevuzay, şirketi Pratt& Whitney'le 2011'de İzmir Ege Serbest bölgesi'nde 75'milyon Şaortaklaşa kurdugu 'tabtikada.E-35 savaş uçaklarının F-135 ve F-15; F-16 savaş uçaklarının F-100 adı verilen motorlarına parça üretimine başladı. 


ding'in Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, grup olarak 2017'de ciro hedeflerinin 2 
milyar TL olduğunu belirtmektedir. Uzun yıllar önce faaliyete başladığı Çanakkale Çan'da 44, Türkiye genelinde 60'ın üzerinde üretim tesisi bulunan Kale Grubu, 2017'nin ilk 7 ayında toplam 
255 milyon TLlik yatırım yapmıştır. (7 Ağustos 2017, Ekonomist dergisi) Eşi Osman Okyay holdingin sektörel bazda en önemli hedeflerinden birisinin savunma sanayinin grup içindeki payını önümüzdeki dönemde 9030'dan 9050'ye çıkartmak oldu-Şunu belirtmektedir. 


2016'da yaşama veda eden İbrahim Bodur, Kale Holding'in seramik üretimiyle başlayan yol- 


culuğunda Türkiye'yi ileri teknolojinin en uç ve zorlu alanların- dan birisi olan uçak motoru üretimine dek taşımıştır. Ülkemiz kendisine ve şirketine büyük bir şükran borçludur. Sanayici Şinasi Ertan, “Çanakkale, Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Gücü, Atatürkün önderliğinde kazanılan savaştan geliyor. İbrahim Bodur ise Çanakkale'yi dünyaya seramik sanayisinde büyük bir lider, büyük bir şehir olarak tanıtmıştır.” diyor. Sayın Ertan'ın sonuna dek katıldığımız bu düşüncesine biz de bir cümleyle eklemede bulunalım. Çanakkale, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıldönümünde dünyanın en ileri uçak motorlarının üretimine aday bir kenttir. 


Kale Holding'in yıllar içeri- 


azl 


sinde dur durak bilmeyen başarısının altında yatan en önemli unsur, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına verdiği önem ve yaptığı yatırımlardır. 
Savunma sanayisine bugüne dek 
15 milyar dolar yatırım yapan 
grup, cirosunun 63'ünü AR-GE harcamasına ayırmaktadır. Türkiye'de yapılan toplam AR-GE harcamasının milli gelire oranı ise yaklaşık 9o1'dir. Dolayısıyla, Kale Holding'in başarısının sırrını AR-GE çalışmalarına gösterdiği önemde aramak gerekir. 
Zeynep Bodur Okyay, holdingin AR-GE merkezinde lityum iyon pil başta olmak üzere çok stratejik bazı işlerin geliştirilmesine çalıştıklarını belirtmiştir. Lityum iyon pil, cep telefonlarının da arasında bulunduğu çoğu elektronik araç- ta kullanılan, en hızlı sürede dolan, en az yer kaplayan, en hafif ve enerji depolama özelliği en yüksek pil türüdür. Ve birçok farklı sektörde zorlu ve yoğun üretim faaliyetine rağmen bu stratejik pilin üretimine dönük çalışmalar yapan, zaman ayıran Kale Grubu, yüksek öngörüsü ve engin ufkuyla da Türkiye'nin gururu olmayı haketmiştir. 
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AKP DÖNEMİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜ 


KP'li yıllarda inşaat sektörünün bir tür hiperaktivite sergilediği ve ülke ekonomisinde hayati bir rol oynamaya başladığı yönünde çokça tartışma yapılmakta. Özellikle büyük şehirlerde bir biri ardına yükselen gökdelenler, lüks konut projeleri, AVM'ler ve yaşanmakta olan “sürekli şantiye” hali inşaat patlaması olgusunu gözle görülür hale getiriyor. Bu makalede söz konusu meselenin boyutlarını verilerle ortaya koyacağız. 


İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde giderek artan önemini ortaya koyan en net gösterge sektörün katma değer içerisindeki payıdır. Yandaki grafikte görülebileceği gibi, söz konusu gösterge AKP'li yıllarda belirgin bir yükseliş trendi sergilemiştir. 
AKP'nin iktidara geldiği 2002 
yılında 05,1 olan sektör payı 2008'de 467,7/'e yükselmiş, dünya krizinin etkisiyle kısa süreli bir düşüşün ardından tekrar yükselmeye başlamış ve 2016 yılında 909,7'ye ulaşmıştır. Bu trend, sektörün ülke ekonomisi içerisindeki ağırlığının 14 yılda neredeyse iki katına çıktığını göstermektedir. Bu değerlere uluslararası bir karşılaştırma perspektifiyle baktığımızda da ilginç sonuçlara ulaşmaktayız. 2016 yılında gerçekleşen 969,7 oranıyla Türkiye, 405,3lük AB ortalamasının epey üstündedir ve OECD ülkeleri arasında açık ara farkla birinci konumdadır. Dahası, bu oran 
2008 krizinde inşaat ve gayrimenkul sektörü kaynaklı sorunlar yaşayan İrlanda, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin kriz öncesi oranlarına oldukça yakındır. 


2002-2016 yılları arasında Türkiye'de GSYH yıllık ortalama 905,8 hızında büyürken inşaat sektörü için bu oran “610,9 olarak gerçekleşmiştir. Durgunluk ve kriz yılları olan 2008 ve 2009 yılları dışarıda bırakıldığında ise bu oranlar sırasıyla 906,9 ve “014,1 olmakta ve aradaki fark dahadabelirginhale gelmektedir. 
Bu iki yılda GSYİH ortalama 9o1,MTuk bir küçülme yaşarken inşaat sektörü çok daha sert bir düşüş yaşamış ve ortalama “010,3 oranında küçülmüştür. Bu veriler 


Toplam Katma Değerde İnşaat Sektörünün Payı (1998-2016) 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sektörün ekonomide artan önemini ortaya koyduğu kadar kriz durumunda belirginleşen kırılganlığını ve dolayısıyla riskli yapısını da gözler önüne sermektedir. İnşaat sektörünün istihdam edilen işgücü içerisindeki payı da benzer bir örüntü sergilemektedir. İnşaatın istihdamdaki payı 
2005 yılında 965,6 iken 2016'te 
907,3'e yükselmiştir. Bu dönemde toplam istihdam edilen kişi sayısı 19,6 milyondan 27,2 milyona çıkarak 4639 oranında artarken inşaat sektöründeki istihdam 1,1 milyondan 2 milyona çıkarak 
9081 oranında artmıştır (TUİK). 


İnşaat sektörünün performansını ölçmenin bir yolu da kabaca inşaat başlangıçlarına karşılık gelen yıllık yapı izin istatistikleri- ne bakmaktır. Buna göre, 2002'de 
36 milyon m”lik inşaat izni alınmışken bu miktar 2007'de 125 
milyon m”ye çıkmış, kriz yıllarında bir miktar düştükten sonra 2010'da 176, 2016'da ise 202 milyon m? “ye ulaşmıştır. Özetle, bu döneme ait veriler inşaat sektörünün hem mutlak çıktı açısından belirgin bir sıçrama yaşadığını hem de ülke ekonomisi içerisin- 


deki ağırlığını arttırdığını göstermektedir. Söz konusu göstergeleribir araya getirdiğimizde, AKP'- li yıllarda süreklilik arz eden bir inşaat patlaması yaşandığı yönündeki yaygın kanaat doğrulanmaktadır. 


AKP döneminde inşaat sektöründeki büyümenin kritik bir karakteristiği borca dayalı olmasıdır. Söz konusu büyüme günümüzdeki finansallaşma tartışmalarıyla uyumlu bir şekilde gayrimenkul ve finans sektörleri arasındaki ilişkilerin güçlendiği bir ortamda mümkün olabilmiştir. 
Bu dönemde borçluluk ve borç miktarındaki artış hem konut sahibi olmak isteyen hane halkları için hem de sektörde iş yapan özel şirket firmaları için belirgin eğilimler olmuştur. İnşaat sektörünün dış borcu 2002 yılında 1,2 


Kaynak: TÜİK 


milyar dolardan 2016 yılında 10 
milyar dolara, bu borcun toplam özel sektör borcu içerisindeki payı 904,3'ten “05'e yükselmiştir. 
Sektörün iç borç içerisindeki payına baktığımızda ise daha belirgin bir yükseliş gözlemleyebiliyoruz. İnşaatın iç borç içerisindeki payı 2005 yılında “65,1 iken 2016 yılında bu oran 4010,9'a yükselmiştir. Konut kredisi istatistikleri de benzer bir eğilim arz etmektedir. Yandaki grafikte görüleceği üzere, 2002-2016 yılları arasında konut kredileri neredeyse sıfırdan 150 milyar TL hacimli dev bir piyasaya dönüşmüştür. Benzer şekilde, aynı dönemde konut kredilerinin GSYH- 
'ya oranı da ihmal edilebilir düzeyden “66'ya kadar yükselmiştir.. Bu veriler hem inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki çar- 


1 Burada belirtmek gerekir ki 
AKP yıllarda konut kredilerinin GSYH'ya oranında kayda değer bir artış olmuş olsa da, 2016 
itibariyle ulaşılan “66'lik oran gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük kalmaya devam etmektedir. Söz gelimi, AB ortalaması 9045'tir. 
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Yıllık Yapı İzin İstatistikleri (1980-2016) (Yüzölçümü- m? ) 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Konut Kredisi İstatistikleri (2002-2016) 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pıcı büyümeyi hem de büyümenin yarattığı muazzam borçlanmayı gözler önüne sermektedir. Hızlı bir büyüme dalgası tetikleme, ileri ve geri bağlantılarla bir dizi farklı sektörü besleme ve istihdam yaratma açısından kısa vadede olumlu gibi 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3,0096 
2,0096 
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0,0076 


gözükse de, inşaata dayalı birikim 2008 krizinde İrlanda ve İspanya gibi ülkelerin acı bir şekilde deneyimlediği üzere bir dizi riski beraberinde getirmektedir. Söz konusu risk faktörlerini bir başka yazıda değerlendirelim. 


ww Konut Kredileri Hacmi (Milyar TL) 
-— Konut Kredileri /GSYİH 


Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Halk 


Sağlığı Ana Bilim 


Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Saltık: 


“Şehir 
Hastaneleri 


Bir Talandır.” 


Türkiye'nin son dönemde sağlık alanında en çok konuşulan ve tartışılan konusu. Mülkiyeliler Birliği'nin düzenlediği söyleşide konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Saltık, şehir hastaneleri konusunda uzun zamandır araştıran, bilgi ve belge toplayan değerli bir akademisyen. Sayın Saltık'ın şehir hastanelerinin iç yüzünü ortaya çıkarmaya dönük olarak yaptığı ve katılımcıların kafasındaki birçok soru işaretini A'dan Z'ye aydınlatan sunumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. 


Dü hastaneleri konusu 


“Türkiye'de açılan ve inşası süren şehir hastanelerinin dünyada yalnızca Güney Afrika'da örneği var. Bunun dışında bu hastaneler ölçeğinde büyük hastaneler dünyada hiçbir yerde yok. ABD ve İngiltere'nin çok büyük tıp merkezlerinde bulundum, oralarda çalıştım, bu mer- 


kezler 900-950 yataklı hastanelere sahipler. Son zamanlarda inşa edilen hastanelerde genel eğilim 600-650 yatağa doğru azalma yönünde. Bu konuda yapılan çalışmalar; işletme, güvenlik ve sağlığa uygunluk açısından daha az yataklı hastanelerin çok daha verimli olduğunu ortaya koyuyor. Şehir hastanelerinin yapılanmasında onkoloji, fizik tedavi rehabilitasyon, kadın doğum gibi çeşitli uzmanlık hastanelerinin bir araya getirilmiş olması göze çarpıyor. Sağlık Bakanlığı bu hastaneler arasında hasta aktarımlarının elektrikli araçlarla yapılacağını söylüyor. 


Ankara örneğinde konuşacak olursak, kentte diğer hastaneler kapatılıp yalnızca iki şehir hastanesi açık kalacak olursa on binlerce insan bu hastanelere yığılacak, bu durum ciddi trafik kargaşası ve imar rantına yol açacak. 
Bir hastane enfeksiyonunu bu büyük hastanelerde hayal bile 


W MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ! 
ÇARŞAMBA 
SÖYLEŞİLERİ 


edemiyorum. Bu tür hastanelerin Kanada'da birkaç örneğini ve Pakistan gibi uydu ülkelerde de çeşitli örneklerini gördük. İngiltere 1980'li yılların ortalarında Thatcher'la denedi bu süreci ve yüksek maliyeti nedeniyle hasta- 


neler battı, iflas etti. Türkiye, şehir hastaneleri modelini İngiltere'den kopyaladı. İngiltere daha sonra söz konusu modeli birçok ülkeye önerdi. Çünkü kendi şirketlerinin bu işten rant elde etmesini istiyordu. 


Dünyada her yıl sağlık harcamasına yaklaşık 80 trilyon dolarlık küresel gelirin 4010'u yani 
8 trilyon dolar kadar devasa bir 
bütçe ayrılıyor. Sağlık harcamaları ABD'nin ulusal gelirinin 9018'ini buluyor. Bu, 3,2 trilyon dolarla Türkiye'nin ulusal gelirinin yaklaşık 4 katına denk. 


Türkiye'de ise 2017 bütçesin- de Sağlık Bakanlığı'nın payı yaklaşık 5 milyar TL. Bütçe 587 mil-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UrS 
— yatırımı bulunuyor. 


yar TL. Artı 98 milyar TL borç var. Sağlık Bakanlığı'nın payı bütçenin yaklaşık 901'i. Harcamalar SGK'dan karşılandığı için Sağlık Bakanlığı'nın böylesine cüce bir bütçesi bulunuyor. 


Kamu özel ortaklığı adı verilen bu sisteme Türkiye'de yasa çıkarılırken kamu özel işbirliği adı altında sevimli bir sözcük seçildi. Ancak ne ortaklık ne de işbirliği geçerli. Burada pastanın neredeyse tamamı küresel sermayeye ve onun bizim gibi ülkelerde bulduğu yerli ortaklarına gidiyor. Devlet ise rant aktarmakla yükümlü. 


Şehir Hastaneleri Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 
25 Şubat 2013'te geçti ve resmi 
gazetede yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İşbirliğiyle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi, Hizmet Alınması diye başlayan bu yasanın uzunca bir adı var. Amacı, ihaleyle özel hukuk hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı'nın Hazine mülkiyetindeki araziler üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi ha-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Holding alin 540 milyon Euro yatırımla inşa edilen, bin 300 yatak kapaehir Hastanesi 18 Eylül 2017'de hizmete açıldı. Rönesans Holding'in İstanbul, a, “Adana, Yozgat ve Elazığ'da tamamlanan veya inşası süren toplam 5 şehir hastanesi 


EA 


riç, 30 yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesisi. Yani Hazine arazilerinin bedelsiz olarak sürekli ayni hak tesisine izin veren bir düzenleme. Anayasaya ne kadar uygun olduğundan ben emin değilim. 


“Toplam yatak sayısı ve istihdam artmayacak” 


Sözleşmesi imzalanan şehir hastanesi projelerinin sayısı şimdilik 29. Adana, Mersin, Isparta ve Yozgat gibi birkaç hastane hizmete girdi. Toplamda 41 bin 
yatak kapasiteli, ortalama 1400 
yataklı bu hastanelerin hepsi devasa büyüklükte olacak. Ancak kurulacak şehir hastaneleriyle şimdikine kıyasla toplam yatak sayısı artmayacak, istihdam artışı gerçekleşmeyecek. Örneğin, Ankara'da Numune, Ankara, Ulus Çocuk ve Dışkapı'nın da yer aldığı 8 hastane kapatılacak. Kapatılan bu hastanelerin çalışanları yeni açılan şehir hastanelerine aktarılacak. 


Şehir hastaneleri projesinde Sağlık Bakanlığı'nın kiracı oldu- 


ğu bir modelle karşı karşıyayız. 
Kurulacak hastanelerde yerli ve yabancı şirket ortaklıklarının alacağı kredilere Hazine güvencesi de var. Otoyollar, köprüler, altgeçitler gibi altyapı kredilerine verilen güvenceyle aynı durum söz konusu. Sağlık Bakanlığı 30 yıl boyunca kiracı olmanın dışında bina bakım bedeli de ödeyecek. 
Ayrıca her yıl enflasyon oranında kira artışı da yasada öngörülüyor. Şirket veya yüklenici firmalar hastane içi ve çevresinde faaliyete giren kafe, otopark ve otel gibi tüm ticari işletmeleri işletecekler. Küçük ABD oluyoruz ya, hastanelerin çevresi otellerle çevrilecek. Hastalar en kısa sürede otellere gönderilecek. Gerektiğinde doktor ve hemşireler gidip hastayı otel odasında görecek. 


Burada önemli bir sorun da sağlık hizmetinin insanların ayağına götürülmeyişi. Dev hastaneler oluşturuyorsunuz ve halka bana gel diyorsunuz. Çağdaş halk sağlığı hizmetlerinde insanları hasta oldukları zaman büyük merkezlere çağırmanın yeri bu- 


lunmuyor. Tersine kademeli biçimde basit bir sağlık ocağından, aile hekimliği biriminden başlayan hizmetler hastaya sunulur. 
Bir fabrikada işyeri hekimliği, bir okulda okul hekimliği, bir tarımsal işletmede, işyeri hekimliğinden başlayan küçük sağlık merkezleri, küçük devlet hastaneleri gibi basamaklı hizmet süreci olması gerekir. Böylece insanlar buralara hasta olmadan da gidebilir, düzenli biçimde sağlık denetiminden geçebilir. 


TEPAV, Türkiye'nin ulusal gelirinin yaklaşık 9010'unu sağlığa harcadığını ve kişi başına düşen yıllık harcamayı 915 dolar olarak öngörüyor. TÜİK ise sağlık harcaması oranını 05 gösteriyor. Ayrıca, sağlık ekonomisine ilişkin verileri iki yılda bir açıklıyor. 2015 yılının Ekim ayında açıkladı en son. Önümüzdeki günlerde yeni verilerin açıklanmasını bekliyoruz. 


Sözleşmeler saklanıyor 


Sağlık Bakanlığı ile şirketlerin yaptığı sözleşmelerin hiçbirisinin metni elimizde yok. Ticari sır olarak saklanıyor. Öğrendiğimize göre şehir hastanelerine yüzde 
70 oranında yatak doluluk gü- 


vencesi verilmiş. Bu güvenceler ulaştırma yatırımlarında açık açık belirtilirken sağlık yatırımlarında gizleniyor. 


Yapılan binaların maliyetlerindeki şişkinlik bir başka sorun. 
Emanet yöntemiyle Bayındırlık İl Müdürlüklerine bu hastaneleri aynı standartta, hacimde ve alanda inşa ettirecek olsanız üçte bir oranında harcamayla yaptırabilirsiniz. Sabit yatırım bedelini yüksek tutup uzun yıllara yayılan bir amortisman bedelini verdirmeye de yarıyor bu durum. Ayrıca şehir hastanelerinin denetimi de özelleştirildi. İhale açılacak ve Sağlık Bakanlığı denetleme hizmeti satın alacak. Anayasa'nın 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“Şehir hastaneleri için yapılan binaların maliyetlerindeki şişkinlik bir başka sorun. Emanet yöntemiyle Bayındırlık İl Müdürlüklerine bu has- 


taneleri aynı standartta, hacimde ve alanda inşa ettirecek olsanız üçte bir oranında harcamayla yaptırabilirsiniz.” 


56. maddesinde ise “Sağlık Bakanlığı denetletir” demiyor, “denetler” diyor. 


Manchester İşletme Okulu”'ndan Prof. Jean Shaoul İngiltere'deki kamu özel ortaklıklarının maliyet açısından büyük bir finansal felaket olduğunu vurguluyor. Tam bir vurgunculuk olarak görüyor. Ona göre, yurttaşların çıkarlarını gözeten rasyonel hiçbir yönetim bu işe girişmemeli. 


Çevre Yasası 100'den fazla yataklı hastanelerin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci tamamlanmadan ihale edilemeyeceği kuralını koyuyor. Şehir 


i 
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Mersin Şehir 
Hastanesi'nde bir hasta odası. 


Hastaneleri için günümüze dek yapılan ihalelerde ise ÇED raporu alınmadı. 2014 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde 500'den fazla yataklı hastanelerin kapsamdan çıkarılmasıyla bu sorun da aşıldı! 
Türk Tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve TMMOB'nun açtığı dava sonunda 2014 yılında bu hükmün yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Bunun üzerine Hükümet Şehir Hastaneleri Yasasının 8. maddesini şöyle düzenledi: “Bu kanuna göre gerçekleştirilecek kamu özel işbirliği projelerinin uygulanacağı yerlerin imar planları Bakanlığın teklif etmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır, yaptırılır, onaylanır.” Oysa tüm hastaneler, helebu dev hastaneler için ÇED raporu yaşamsaldır! 


Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi için yıllık 340 milyon TL kira (enflasyona göre güncellenecek) hastaneyi yapan DİA Holding'e 25 yıl boyunca ödenecek. 
DİA Holding İstanbul'a 3. köprüyü yapan İbrahim Çeçen'in oğlu Murat Çeçen'e ait. Bilkent Şehir Hastanesi için Avrupa'nın en büyüğü olacak diye övünüyorlar. 
Fakat yüksek bir bedeli var. Bu hastane için Ankara'nın akciğeri ODTÜ ormanları yok edildi. 
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Ankara'nın merkezinde bulunan, ulaşımı daha kolay köklü hastaneler kapatılacak. Kapatılan hastanelere ait bina ve arsalar da satılarak yeni rantlar yaratılacak! 


Sağlık Bakanlığı'nın toplam yatırım bedelini 10 milyar dolar olarak açıkladığı 29 şehir hastanesi için yatak başına ortalama 
287 m2 alan düşüyor. Bu rakam 
Avrupa'da ve ABD'de ortalama 150-200 m2. Dolayısıyla, maliyeti yükseltmek ve kira gelirlerini artırmak bakımından ne kadar hünerli ve yaratıcı olunduğunu görüyoruz. 


Türkiye'de sağlıkta dönüşüm masalı Haziran 2003'te başladı. 
14. yılını bitirdi, 15. yıla girdi. 
Ekim 2006'dan bu yana Sağlık Bakanlığı sağlıkta dönüşümün güya ikinci aşamasını yürütüyor. 
Erinç Yeldan hocayı tanıyorsunuz. Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparken bu konu hakkında yazılar kaleme almıştı. 
2005'te, sağlıkta dönüşüm programının ikinci yılında, “bu program gerek IMF'ye gerek ulusal ve uluslararası sermaye çevrelerine aktarılacak yeni kaynak arayışı, rant aktarımıdır” diye yazmıştı. 


Türk insanının sağlığı Brezilyalının, Belçikalının veya Hong 


“Sağlık Bakanlığı'nın toplam yatırım bedelini 10 milyar dolar olarak açıkladığı 
29 şehir hastanesi için yatak 
başına ortalama 287 m2 alan düşüyor. Bu rakam Avru- 


pa'da ve ABD'de ortalama 150-200 m2. Dolayısıyla, maliyeti yükseltmek ve kira gelirlerini artırmak bakımından ne kadar hünerli ve yaratıcı olunduğunu görüyoruz.” 


Konglunun sağlığından daha farklı. Biz çok daha büyük stratejik yüklerle karşı karşıyayız. Bu yükleri göğüsleyecek insan her bakımdan sağlıklı olmalı. Atatürk, “Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet; düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımdan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.” demiştir. Sağlık ranta kurban edilemeyecek hassas bir konudur. Bugün Türkiye'de ne yazık ki 9 milyon insan SGK primi ödeyememektedir. 


Adam Smith, 1776'da Ulusların Zenginliği adlı ünlü kitabında önemli bir saptama yapıyor. Bu saptama atlanıyor ve çevirilerde de doğru aktarılmıyor. 
Smith, “Sağlık hizmetleri piyasaya bırakılamayacak denli önemli, kritik hizmetlerdir.” diyor. Bugünkü Neoliberaller sağlık da dahil her hizmetin özelleştirilebileceğini, hatta buna zorunlu olunduğunu söylüyor. Devlet dadılık yapmasın diye dayatıyor. 
Adam Smith ise sağlığın özelleştirme alanının dışında tutulması gerektiğini vurguluyor. 
Neoliberaller kendilerini liberal görmesinler. Adam Smith'i güncelleştirmek yerine yozlaştırıyorlar çünkü.” 


2017'DE AVRUPA'DA TURİST SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN ÜÇÜNCÜ ŞEHİR ARTVİN Mİ? 


luslararası araştırma şirketi EuroMonitor Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 100 
Şehri listesini açıkladı. Bu yıl 10.su açıklanan listede turistlerin ziyaret ettiği kentlerde en az 
24 saat geçirmesinden hareketle 
en çok yabancı turist çeken ülkeler turist sayılarına göre sıralanıyor. EuroMonitor'ün araştırmasına göre 2016 yılında yapılan yaklaşık 1,2 milyar yurtdışı seyahatin 4646'sı bu 100 şehre yapılmış. 26,5 milyon turistle dünyanın en çok ziyaret edilen ilk iki şehri ne Amerika ne de Avrupa kıtasında yer alıyor. 2016'da 26,5 milyon yabancı turistle dünyanın en çok ziyaret edilen şehri stratejik konumu ve Çin'le ilişkileri sayesinde Hong Kong olmuş. Tayland'ın başkenti Bangkok ise 21,2 milyon turistle listede ikinci sırada bulunuyor. 


Avrupa kıtasında ise en çok yabancı turist çeken kent İngiltere'nin başkenti Londra. 2016 
yılında 19,1 milyon turist sayısıyla dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü şehri unvanına sahip. Turist sayısına göre Avrupa'da ikinci, dünyada yedinci sırada Paris; Avrupa'da üçüncü, dünyada on ikinci sırada Roma ve Avrupa'da dördüncü, dünyada on beşinci sırada İstanbul geliyor. Avrupa'da en çok ziyaret edilen 10 şehir arasında dokuzuncu sırada ise Antalya bulunuyor. Antalya, ilk 100 şehirden oluşan dünya listesinde ise yirmi dokuzuncu sırada yer alıyor. 


EuroMonitor'ün 2017 yılı için yaptığı araştırmada Avrupa'da en yüksek turist sayısı artışı yakalayan şehirler sıralamasında Türkiye için oldukça şaşırtıcı bir 


sonuçla karşılaşıyoruz. 2017'de Avrupa'da yabancı turist sayısın- da en yüksek artış yakalayan ilk iki şehir sırasıyla Girit adasının yönetim merkezi ve en büyük şehri Herakliyonile Yunanistan'- ın başkenti Atina. Euromonitor uzmanları, 2016'da Suriye'deki iç savaşın Türkiye'de yarattığı karmaşa, IŞİD ve PKK saldırıları ile 
15 Temmuz darbe girişiminin 
Türkiye'ye gelen yabancı turisti bu rotalara yönlendirdiği ve söz- konusu iki şehrin turist sayısı artış hızında ilk iki sıraya yerleştiği değerlendirmesinde bulunuyor. Türkiye için bu üzücü durumla birlikte araştırmanın şaşırtıcı bir sonucu var. 2017'de Avrupa'datüm şehirleriçerisinde en yüksek turist sayısı artışı yakalayan şehir Artvin olarak açıklandı. Euromonitor, Artvin'in özellikle Gürcü turistler saye-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AVRUPA'DA EN ÇOK YABANCI TURİST ÇEKEN 10 ŞEHİR 


Grafik: Euromonitor 


sinde üçüncü sıraya yerleştiğini belirtiyor. 


Euromonitor'ün araştırması- nın sonucu Artvin'de ister istemez yankı buldu. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin için Türkiye'nin İsviçre'si benzetmesinin yapıldığını anımsatarak, “Artvin her geçen gün daha çok beğenilen bir il, bir cennet, bir hazine. Hedefimiz Türkiye'de yaşanabilir şehirler içinde ilk üçe girmek.” diye açıklamada bulundu. Ne var ki, Artvin Turizmi Geliştirme Derneği eski Başkanı Ender Güngör, basında yer bulan demecinde, “Karadeniz Bölgesi'nde turizm- de son dönemde bir canlanma oldu ancak Artvin'i 2017 yılında 2,5 milyon turistin ziyaret ettiğini sanmıyorum.” dedi. 


Yaklaşık 170 bin nüfuslu bir il olan Artvin'in 2,5 milyon turiste ev sahipliği yapmış olması gerçekten de akla yatkın görünmüyor. Üstelik Gürcistan 3,7 milyon nüfusuyla Ankara'dan 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daha az nüfusa sahip bir ülke. 
EuroMonitor'un fark edemediği durum ise Arvin'e gelen Gürcülerin büyük çoğunlukla turist değil; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e çay ve fındık hasadı için gelen mevsimlik işçi olması. Türkiye'de çalışan 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Gürcülerin sayısı hakkında yapılmış resmi bir araştırma yok ancak Suriyelilerden sonra Türkiye'de en çok sayıda çalışan yabancının Gürcü olduğu biliniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mayıs 2017'de imzaladığı genelgeyle Gürcistan'dan fındık ve çay hasadı için Türkiye'ye gelen mevsimlik işçilerin 
90 günü geçmemek kaydıyla çalışma izni alma yükümlülüğü kaldırıldı. Al Jazeera Türk'ün konuya ilişkin yaptığı bir haberde son yıllarda Doğu Karadeniz'de birçok çaylıkta Gürcistan'dan gelen işçilerin çay topladığı, çaylık sahiplerinin Gürcüler olmasa çogu bahçede çay hasadının yapılamayacağını dile getirdiği ve ülkelerindeki işsizlik nedeniyle hasat dönemlerinde Türkiye'ye gelen Gürcü işçilerin kazançlarmdan memnun olduğu belirtiliyor. (Güray Ervin, 24 Haziran 2016) Haberde görüşüne yer verilen Gürcü işçi Resan Mamura- de “Batum'dan geliyorum. Yılda üç sefer gelip, 20'şer gün kalıp dönüyorum. Eğer Batum'da iş bulabilseydim, ayda 400-550 TL arası kazancım olurdu. Hâlbuki orada 6 ayda kazandığım parayı, 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2017'DE TURİST SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN AVRUPA ŞEHİRLERİ 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burada yaklaşık 20 günde kazanıyorum.” diyor. 


Gürcistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Gürcistan'a geçişleri kolaylaştıran önemli bir olanak da vizesiz seyahat. Türkiye ve Gürcistan arasında imzalanan resmi anlaşmayla her iki ülkenin vatandaşları pasaportsuz ve vizesiz olarak yalnızca nüfus cüzdanıyla işlem yaparak seyahat edebiliyor. 
Mevsimlik işçi olarak ve bavul ticareti yapmak için Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen ve Artvin'i ziyaret eden Gürcü sayısını artıran bir başka önemli etken de bu. 


Gürcüler büyük oranda Türkiye'ye giriş kapısı olarak kullansada Artvin turizme öyle elverişli ve büyük olanaklar sunan bir 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kent ki Gürcülerin veya dünyanın bir başka ülkesinde yaşayanların buraya kayıtsız kalması olanaksız. Yüzölçümünün yarısın- dan fazlası(96055) ormanlarla kaplı olan Artvin, sal ve kano gibi su sporları için zorlu ve bu yüzden uygun yollara sahip. Dünyanın en hızlı nehirlerinden Çoruh Nehrine ev sahipliği yapıyor. 
Artvin, tarihi köprüleri, kaleleri, eski taş ve ahşap karışımı konakları, buzul gölleri, yaban hayvanları, yemyeşil yaylaları ve Kaçkar Dağlarıyla iç içe, büyüleyici bir şehir. ABD'nin Arizona eyaletin- de bulunan Grand Kanyon'dan sonra dünyanın en yüksek kanyonu olan Cehennem Deresi Kanyonu Artvin'in Ardanuç ilçesinden geçiyor. Yaklaşık 35 yıl- 


dır Türkiye'nin en çok ilgi gören festivallerinden biri olan Kafkasör Şenliklerinde yapılan Boğa güreşleri yalnızca Artvinlilerin değil şehir dışından gelen binlerce insanın izlerken soluğunu kesiyor. İspanya'da olduğu gibi Artvin'de boğalar amaçsızca güreştirilmiyor, mızrakla öldürülmüyor. Artvinlinin amacı boğaları otlatmak içinengebeli araziye çıkardığında hayvanların kavga- ya tutuşup birbirini yaralamaması, dik yamaçlardan aşağıya fırlatarak ölümcül kazalara yol açmamasını sağlamak. Boğalar birbirini tanısın, gücünü tartsın vesonunda barışsın da otlatmaya, yaylaya çıkarıldıklarında kavga etmesin diye güreştiriliyor. 


Furomonitor araştırmacıları 
2016 yılında 2,3 milyon turistin 
ziyaret ettiğini açıkladıkları Artvini 2017'nin tamamında yaklaşık 2,5 milyon turistin ziyaret ettiğini öngörüyor. Gürcistan'- dan Artvin'e gelenlerin büyük çoğunluğunun tatil değil çalışma amacı taşıdığı ise konunun iç yüzünü araştırınca apaçık ortaya çıkıyor. Ne var ki, Artvin kültürel ve doğal zenginlikleriyle Avrupa'da turist sayısını en çok artıran üçüncü kent olmaktan da öte Avrupa'nın en çok ziyaret edilen kenti olmayı fazlasıyla hak ediyor. 
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VERGİ CENNETLERİNE AKAN SERVETTEN TÜRKİYENİN VERGİ KAYBI 


. etkinlik gösteren Ulusal Ekonomik Araştırma Örgütü (UEAÖ) 2017'nin Eylül ayında “Vergi Cennetlerindeki servete kimler sahip?” başlıklı ilgi çekici, önemli ve çarpıcı bir makale yayımladı. UEAÖ, 1920'de İngiltere'de Cambridge'- de kurulan, kar amacı gütmeyen, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan ve yalnızca ekonomik araştırmalara odaklı bir sivil toplum kuruluşu. Nobel Ekonomi ödülünü kazanan 27 akademisyenin üye olduğu kuruluş kendisini İngiltere'nin önde gelen ekonomik araştırma örgütü olarak tanıtıyor. Sözünü ettiğim makalenin yayımcısı UEAÖ; yazarları ise Norveç, Kopenhag ve Kaliforniya Üniversitelerine görev yapan üç akademisyen: Annette Alstadsaeter, Niels Johannesen ve Gabriel Zucman. 


Makalede özet olarak, 19801i yıllardan bu yana başta İsviçre, Hong Kong ve Bahamalar'da olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarına ait servetin yönetimi- nin bir iş alanı haline geldiği, dünyada hanehalkı finansal servetinin 908'inin yabancı ülkelerde denizaşırı (offshore) adı verilen hesaplarda tutulduğu belirtiliyor. Bilgi teknolojisinin gelişimi ve mali yenilikçilikle birlikte 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fonların denizaşırı ülkelere aktarımının kolaylaştığı ifade edilirken, ülkelerin uluslararası yatırım pozisyonlarındaki varlık ile yükümlülük hesapları farklılığından hareketle bir bütün olarak denizaşırı servetlerin dünyanın toplam OGSYH'sının yaklaşık 9o010'una karşılık geldiği vurgulanıyor. 


Bugün dünyanın lider denizaşırı vergi cenneti olan İsviçre, 
2006 yılında dünya genelinde 
toplam denizaşırı servetin yaklaşık 9050'sini barındırırken bu oran 2015'de “035'e dek gerilemiş. İsviçre, 2009 finansal kriziy- le düşüşe geçerken, Asyalı denizaşırı merkezler çıkışa başlamış. 
Özellikle Hong Kong'daki denizaşırı servet güçlü, kayda değer bir artış göstermiş. Hong Kong 2007'den 2015'e dek 6 kat denizaşırı servet artışıyla İsviçre'nin ardından dünyanın en büyük denizaşırı vergi cenneti olmuş. 


Üç akademisyenin hesaplamasına göre denizaşırı servetin GSYH'ya oranında dünya ortalaması 909,8. Birleşik Arap Emirlikleri, 9670'in üzerinde oranla GSYH'ya göre en çok denizaşırı servete sahip olan ülke. Onu Venezuella (yaklaşık 9665), Suudi Arabistan (yaklaşık 9055) ve 


Rusya (yaklaşık 9045) izliyor. 9. 
sırada ise Türkiye var. GSYH'sı 
200 milyar dolardan büyük ülkelerin odenizaşırı oservetlerinin GSYH'ya oranının hesaplandığı çalışmada Türkiye (yaklaşık 9018) 29 ülkeyi geride bırakmış. 
Bu sonuca göre zenginlerimiz vergiden kaçınmada İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa'nın ekonomisi en gelişmiş ülkeleri ile ABD, Çin ve Japonya gibidünyanınenbüyükekonomilerinin zenginlerinden daha başarılı olmuş! 


Makalenin yazarlarından Gabriel Zucman'ın “Vergi Cennetleri, Ulusların Gizli Zenginliği” adıyla Türkçeye çevrilen kitabında, 2013 yılı itibariyle İsviçre bankalarında yabancılara ait 1,8 trilyon Euro'nun bulunduğu belirtiliyor. Bu tutarın 1 trilyon Euro'su Avrupalı müşterilere ait. 
Tutulan servetin 9040 gibi ağırlıklı oranı başta Lüksemburg'ta olmak üzere çeşitli ülkelerin uluslararası yatırım fonlarında değerlendiriliyor. (9033"ü Lüksemburg, 907'si diğer ülkeler) Kardan herhangi bir vergi alınmayan Lüksemburg'lu yatırım fonları toplam 600 milyar Euro tutarla İsviçre'deki denizaşırı hesapların en gözde yatırım aracı. Başta Alman tahvilleri olmak üzere 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uluslararası tahviller (450 milyar Euro) ikinci, başta ABD borsalarındanolmaküzereuluslararası hisse senetleri (400 milyar Euro) üçüncü ve İrlandalı yatırım fonları 150 milyar Euro'yladördüncü en cazip kar çoğaltma unsurları. 
Burada vadeli mevduatların denizaşırı hesaplar için arka sıralarda yer alan bir servet tutma biçimi olduğunu görüyoruz. Söz konusu yatırım araçlarının İsviçre'deki denizaşırı bankalardan sağlanmasının bir nedeni hesap sahiplerinin vergiden kaçınmasını sağlamak iken diğer nedeni yatırım araçlarından elde edilen kar için bu ülkede vergi ödenmemesidir. Örneğin, Almanya'da bir bankadan aldığınız Alman tahvilinden elde ettiğiniz faiz için vergi öderken aynı tahvili İsviçre'de bulunan denizaşırı hesabınızla aldığınızda Almanya ile İsviçre arasındaki anlaşma gereğince vergi ödemesi yapmıyorsunuz. İsviçre'de denizaşırı hesaplarn büyük bölümünün Avrupa ülkeleri vatandaşlarına (Almanya: 200 milyar Euro, Fransa: 90180 milyar Euro, İtalya: 
120 milyar Euro) ait olmasını bu 
yüzden yadırgamamak gerekir. 
Avrupa ülkelerinden İsviçre'ye akan servetlerde baskın güdü- 


leyici etkeni ise yüksek yatırım getirilerinde değil büyük vergi kaçınmalarında aramak gerektiğinin altını kırmızı kalemle çiziyorum. Tıpkı, Gabriel Zucman'ın yaptığıgibi, “İsviçre, Lüksemburg ve İngiliz Virjin adaları bugün Avrupa'da vergiden kaçınmanın kalbinde yer alan korkunç üçlüdür.” 


Dünyanın 2016 yılında tanıdığı korkunç vergi cenneti ise bu üçlüden biri değildi. Orta Ame- 


rika'da Kolombiya ve Kosta Rika arasında yer alan Panama'ydı. 
Panama'da faaliyet gösteren ve denizaşırı şirketlerin hesaplarını yöneten Mossack Fonseca adlı sözde bir hukuk firmasına ait kamuoyuna sızdırılan 11,5 milyon belgede 200'den fazla ülke kökenli yaklaşık 214 bin denizaşırı şirketin adı geçiyordu. 
Fonseca, 1977 yılından günümüze dek kurulan bu denizaşırı şirketlerin gerçek sahiplerini ve faaliyetlerini gizli tutuyor, yeni 
müşteriler kazanmak için 42 
ülkede açtığı şubeler, ayrıca verdiği özel franchiselarla dünyanın en büyük dördüncü off-shore hizmeti veren şirketi olarak tüm dünyanın zengin kaymak tabakasının ekmeğine yağ sürüyordu. Ne var ki, 2015 yılında gizli bir kaynak Almanya'nın en çok okunan, Münih merkezli ve merkez sol görüşlü gazetesi Suddeutche Zeitung'a Panama Belgelerini sızdırdı. 4,8 milyon e-posta, 
3 milyon veritabanı biçimi, 2,1 
milyon PDF dosya, 1,1 milyon görüntü dosyası ve 320 bin metin belgesinden oluşan, toplam 2,6 terabaytlık bu belgeler tarihin 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bilinen en büyük medya sızıntısı olarak gösteriliyor. Suddeutche Zeitung bu devasa miktarda belgeyi tek başına incelemeye gücünün yetmeyeceğine karar verip ABD'de etkinlik gösteren Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'yla işbirliğine gitti. Bu konsorsiyum kendisini 70 ülke- den 200 gazetecinin oluşturduğu bağımsız bir gazeteciler örgütü olarak tanıtıyor. Konuyu daha fazla uzatmamak için örgütün bağımsızlığı konusundaki görüşümü paylaşmıyorum. 


Panama Belgeleri'nin incelenmesinde kurulan ortaklıkta İngiltere'den The Guardian ve BBC, Fransa'dan ise Le Monde gibi Avrupa'nın önde gelen, köklü basın yayın kuruluşları da yer aldı. Belgeleri inceleyen Guardian, Mossack Fonseca'nın temsilciliğini yürüttüğü yaklaşık 200 
bin denizaşırı şirketin büyük bölümünün (yaklaşık 100 bin) 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sanılanın aksine Panama'da değil, İngiliz Virjin Adalarında kayıtlı olduğunu açıkladı. İngiliz Virjin Adaları ise yine sanılanın aksine İngiltere'yi çevreleyen Kuzey Denizi ve Manş Denizi açıklarında değil, kuzeyinde Atlas Okyanusu güneyinde Karayip Denizi olan Orta Amerika'da bulunan, Birleşik Krallık'a bağlı bir adalar topluluğudur. Guardian, Fonseca'nın işlemlerini yaptığı denizaşırı şirketlerin yoğun olarak İngiliz Virjin Adaları'nda, ardından Panama'da, daha sonra Küba'nın kuzeyinde, ABD Miami açıklarında yer alan Bahama Adaları'nda kayıtlı olduğunu belirtiyordu. Denizaşırı şirketlerin kurulma yerlerini ve yapacakları yatırım biçimlerini ise ya doğrudan Panama'da Mossack Fonseca'nın merkez üssü belirliyor ya da dolaylı olarak şubeleri bu görevi üstleniyordu. 


Panama Belgeleri'nin tüm dünyada ülkelerin devlet baş- 


kanları, Başbakanlar, Bakanlar ve diğer üst düzey kamu yöneticilerine ilişkin açığa çıkardığı bazı önemli gerçeklere de burada kısaca değinmek gerekiyor. Panama Belgeleri, halen Arjantin Devlet Başkanı olan Mauricio Macri'nin 2009 yılına dek 12 yıl boyunca Bahamalar'da bir denizaşırı şirkete sahip olduğunu ortaya koyuyor. Macri, ülkesi Arjantin'de vergi yasalarını ihlal edip etmediğine dönük olarak halen yargılanıyor. Panama Belgeleri'ne göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyev, 2003 yılında İngiliz Virjin Adalarında Rosamund adlı bir denizaşırı şirketi satın aldı. İlham Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu Aliyev ise Panama'da kayıtlı Global International'ın 9056 hissesine sahip. İlham Aliyev'in ablası Sevil'in İngiliz Virjin Adaları'nda Seaton Emlak adında bir şirketi var. Euronews,SevilAliyev'inLondra'da oturduğu mahalledeki evlerin 


ortalama değerinin 9 milyon dolar olduğunu belirtiyor. 


Suudi Arabistan Kralı Selman, Shaf adlı denizaşırı şirkete Lüksemburg'da sahip olmayı tercih ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'da seçimi kazandıktan 3 ay sonra Güney Kıbrıs merkezli bir avukatlık şirketi aracılığıyla İngiliz Virjin Adalarında Prime Assets Partners adlı denizaşırı şirketini kurmuş. Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Halife El Nahyan kurduğu denizaşırı şirketler- le Londra'nın lüks semtlerinde onlarca gayrimenkul satınalırken Malezya Başbakanı Necip Abdürrezzak'ın oğlu İngiliz Virjin Adalarında iki şirkete sahip. 


Panama'dan kurtulamadılar! 


Panama Belgeleri'nin siyasal yaşamını sonlandırdığı devlet adamları da var. Örneğin, İngiliz Virjin adalarında 2007'de eşiyle birlikte Wintris adlı bir denizaşırı şirketi satın alan, bu şirket aracılığıyla İzlanda kamu bankalarında milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı ortaya çıkan ve Panama Belgeleri'nin yayımlandığı günün ertesinde, 5 Nisan 2016'da kamuoyu baskısıyla istifa eden İzlanda Başbakanı Davio Gunlaugson. Bir başka örnek ise hem İngiliz Virjin Adalarında hem de Panama'da kayıtlı denizaşırı şirketlerini malvarlığında belirtmediği, kendisinin ve çocuklarının malvarlığı ile bilinen gelir kaynakları arasında kaydadeğer bir fark bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından 28 Temmuz 2017'de görevine son verilen Pakistan Başbakanı Navaz Şerif. 


Suddeutche Zeitung'un Panama Belgeleri'ne benzer biçimde ele geçirdiği ve Kasım 2017'de dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran Cennet Belgeleri'n- 


Türkiye'nin zenginleri vergiden kaçınmada İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa'nın ekonomisi en gelişmiş 


ülkeleri ile ABD, Çin ve Japonya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinin zenginlerinden daha başarılı! 


deadıgeçen devletadamlarından birisi de anımsayacağınız üzere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'dı. Cumhuriyet gazetesi muhabiri Pelin Ünker'in “Off-Shore'un Gizli Dünyası” başlıklı yazı dizisinin başlangıç cümlesini noktasına virgülüne dokunmadan paylaşıyorum: “Malta'da Binali oYıldırım'ın oğullarının 5, dayısının 2, yeğeninin yöneticisi olduğu 4 şirket bulunuyor. Yıldırım'ın oğulları Bülent ve Erkam'ın Malta'daki şirketleri: Hawke Bay Marine Co Ltd., Black Eagle Marine CoLtd., South Seas Shipping N.V., Dertel Shipping Limited ve Nova Warrior Limited.” Anımsayacaksınız, haberden birkaç gün sonra Yıldırım, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine 500 bin TLlik manevi tazminat davası açtı. 


Panama Belgeleri'nde ise adı geçen 684 Türk vatandaşı bulunuyor. Bunlar arasında Vuslat Doğan Sabancı, Ömer Sabancı, Mehmet Emre Zorlu, Olgun Zorlu, Tuncay Özilhan, Vakkas Altınbaş, Hüseyin Altınbaş, İmam Altınbaş, Adnan Polat, Serdar Bilgili ve Fettah Tamince gibi kamuoyunun yakından tanıdığı, iş dünyamızın önde gelen isimleri de yer alıyor. 


Makalenin başında sözünü ettiğim Gabriel Zucman, Vergi 
Cennetleri adlı kitabında 2013 
yılında Fransa'da ultra zenginler 


açtıkları veya satın aldıkları denizaşırı hesaplarla vergiden kaçınmasalardı ülkenin 9094 olan kamu borcunun GSYH'ya oranının 070 olarak gerçekleşeceğini ve yaklaşık 480 milyar Euroluk kamu borcunun kapatılmış olacağını belirtiyor. Bu durum yalnızca Fransa gibi gelişmiş ülkeler için değil bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için de geçerli aslında. Zucman'ın hesaplamasına göre Türkiye'nin GSYH'sının yaklaşık 9018'i denizaşırı hesaplarda tutuluyor. TÜİK verilerine göre 2016 yılında Türkiye'nin GSYH'sı 857 milyar dolar. Bunun 4018'i 154 milyar dolara karşılık 
geliyor. Bu tutardan en az 7010 
vergi alındığını varsayarsak 15,4 
milyar dolar, TL'ye çevirince 58 
milyar TL eder. 2017'nin ilk 11 
ayında Türkiye'nin bütçe açığı 26,5 milyar TL. 2017'nin tamamında 30 milyar TLlik açık olacağını öngördüğümüzde denizaşırı hesaplarla ülkemizde vergiden kaçınılan para miktarının Türkiye'nin yıllık bütçe açığının enaz 2 katı olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Görülüyor ki, denizaşırı hesapların tutulup düzenlendiği İsviçre, (o Lüksemburg, Hong Kong, İngiliz Virjin Adaları, Panama ve Bahamalar gibi irili ufaklı ülkeler bu hesapları açan sahipleri için gerçekten birer cennet. Ancak, çalışanlarının yaklaşık yüzde 40'ını asgari ücretlilerin oluşturduğu Türkiye, diğer gelişen ülkeler ve özellikle düşük gelirli yoksul ülkeler içinse birer cehennem! 
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. İRAN MI, TÜRKİYE Mİ? 
Iki komşuarasında bilim yarışı 


Bilim ve Teknolojide Yeni Bir Ses, Yeni Bir Soluk: Herkese Bilim Teknoloji Dergisi 


Ge Bilim ve Teknoloji (CBT) dergisi yaklaşık 40 yıl süren yayın hayatına imkânsızlıklar yüzünden son vermek zorunda kalınca, bu kez CBT'nin devamı olarak Herkese Bilim Teknoloji (HBT) Dergisi 
2016 Yılının Nisan ayında yayın 
hayatına başladı. 


Türkiye gibi güçlü bilim geleneğinin bulunmadığı toplumlarda okur desteği olmadan bilimsel yayınların hayatta kalması çok zordur, hatta imkânsızdır. 
HBT henüz 1 yaşını doldurmuş olmasına karşın çok sevildi, geniş kitlelere ulaştı. Türkiye'de bilimsel bir derginin de geniş kitlelere ulaşabileceğini, benimsenebileceğini gösterdi. Şüphesiz HBT'nin başarısının sırrı samimiyetinde, işini severek yapmasında, bilim ve teknolojinin sadece fildişi kulelerinde yapılan bir iş olmadığını, halka, herkese dokunulabileceğini Oo göstermesinde gizli. 
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Sanayileşmeye geç katılan Türkiye, Sanayi 3.0 teknolojilerine dayalı ürünleri (bilgisayar kontrollü tasarım ve üretim, üretimde otomasyon vs.) henüz üretmeden, Sanayi 4.0 olarak tanımlanan dördüncü sanayi devriminin etkileri ile karşı karşıya kaldı. Bizatihi bilginin, emek gibi, sermaye gibi bir üretim faktörü olduğu, girdi niteliği taşıdığı Sanayi 4.0 evresinde, HBT'nin önemi ve anlamı daha da artmaktadır. HBT büyük bir sorumlulukla ülkemizin 4. Sanayi Devrimi ya da Sanayi 4.0 olarak nitelendirilen dönüşüme uyum sağlaması için gerekli uyarıları ve çözüm önerilerini bıkıp usanmadan sürdürmektedir. 


HBTnin geçmiş sayılarına ilişkin bir içerik analiz yapıldığında, ülkemizin bilim ve teknolojide sıçrama gerçekleştirebilmesi için yapılması gerekenlerin listesini görmek mümkün. Temel bilimlerden sağlığa, yüksek teknolojiden insani gelişmeye, Sanayi 4.0'den Aziz Sancar'a uzanan geniş bir yelpazede onlarca analizin yapıldığını görürüz... Sadece analiz mi? Elbette hayır... HBT bilim ve teknolojide gerekli dönüşümleri sağlamamız için çözüm önerileri de geliştirmekte, yol göstermektedir. 


HBT ülkemizin gelişmiş ülkeleri yakalamasının en temel koşulunun bilim ve teknolojiden geçtiğini düşünerek, bilim ve teknoloji ekseninde geleceği kurma azmindedir. Ülkemizin, insanlarımızın geleceği HBT gibi nitelikli yayınların daha çok insana erişiminde, yaygınlaşmasın- da, haftalık en az 50 bin kişiye ulaşmasında yatıyor. 


Son söz olarak, HBT'nin tüm ülkeye yayılması ve on binlerce insanımıza ulaşması halinde, Türkiye başka bir dünyaya; daha huzurlu, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir dünyaya hızla yaklaşacaktır. 
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